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CRANEVEER
Wijkblad van Cranevelt/Alteveer

Beestenboel 
in Craneveer!

Sociaal duizendpoot 
Louis Bosman vertrekt 

(naar Schaarsbergen)

Gedachten en herinneringen 
Leo Kaandorp (1934-2023)
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•Een ruim assortiment vegetarische 
produkten

•Elke dag vers brood en gebak van 
   Bakker Derks
•Verkoop van de Nederlandse Loterij spellen
•Dagelijks verse bloemen en planten
•Plasticvrije en natuurlijke cosmetica van 

‘Happy Soaps’
•Verkoop van giftcards en cadeaubonnen
•Scan&Go zelfscankassa

Beethovenlaan 61 - 63  Arnhem 
Tel  026 44  26  720

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag	 08:00-20:00 uur
Zondag				    12:00-18:00 uur

Wilt u ook op de hoogte blijven van Coop Alteveer? 

Volg ons dan ook via facebook, instagram of  www.coop.nl
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Agenda

Van de redactie

13 februari, 20:15-21:30 uur
Openb. Verg. 
Wijkraad 
Recreatiezaal Craneveer

14 februari, 18:00-20:00 uur
Buurt aan Tafel
Buurtfabriek

18 februari, 17:00-18:30 uur
Deel je Maaltijd
Buurtfabriek

22 februari, 16:00-19:30 uur 
Samen Koken
Buurtfabriek

25 februari, 14:00-16:00 uur 
Muzikale Lezing 
Mozart
Recreatiezaal Craneveer

4 maart, 12:00 uur
Soepalarm
Buurtfabriek

5 maart, 13:30-16:00 uur
1ste workshop 
Sokkenbreien
Altevelt (de Liszthof)

5 maart, 19:30-21:30 uur 
Buurtfabriek 
repareert
Buurtfabriek

12 maart, 20:15-21:30 uur
Openb. Verg. 
Wijkraad
Recreatiezaal 
Craneveer

13 maart, 18:00-20:00 uur
Buurt aan Tafel
Buurtfabriek

16 maart, 10:00-14:00 uur
NL Doet
Buurtfabriek

17 maart, 14:45-17:00 uur
Bingomiddag
Recreatiezaal Craneveer

19 maart, 13:30-16:00 uur
2de workshop 
Sokkenbreien 
Altevelt (de Liszthof)

24 maart, 10:00 uur 
Paaseieren
zoeken
Openluchtmuseum

24 maart, 11:00 uur
wandeling Voorjaars
bloeiers
Amorijstraat 12

28 maart, 16:00-19:30 uur
Samen Koken
Buurtfabriek

2 april, 19:30-21:30 uur
Buurtfabriek 
repareert
Buurtfabriek

21 april, 14:00-16:00 uur
Opening expositie
Schilderclub 
Recreatiezaal Craneveer

Wijkblad 
Craneveer 
verschijnt 6x per 
jaar
De volgende Craneveer  
(51-2) 
verschijnt 21 april

Uiterste aanleverdatum 
voor kopij is 1 april

Inleveren kopij:
Mail uw kopij voor het 
volgende nummer aan: 
redactie@craneveer.nl

Mocht u dit blad ongewild 
bezorgd hebben gekregen laat 
dit dan svp even weten via 
bezorging@craneveer.nl. 
Dan zorgen we ervoor dat dit 
niet meer gebeurt.

Een nieuw jaar is begonnen. De vernieuwde en uitgebreide redactie van ons wijkblad is nu 
echt van start gegaan. Geleidelijk aan zult u dit merken aan wat andere inhoudelijke accenten. 
Voor nu is het vooral een aanpassing van de vormgeving. Zo is deze Craneveer gedrukt op een 
iets matter papier en is het kleurgebruik en de opmaak aangepast. We zijn als redactie heel 
benieuwd naar uw mening hierover, dus reageer vooral via redactie@craneveer.nl !

In dit nummer staat een aantal ingezonden artikelen. Bijdragen die spontaan zijn opgestuurd, 
zoals een In Memoriam voor een buurtbewoner, maar ook een kritische bijdrage van een andere 
buurtbewoner over de in aanbouw zijnde flat en de wijze van berichtgeving daarover in dit blad. 

Heeft u zelf een idee voor een artikel(tje): geef het aan ons door via bovenstaand e-mailadres! 
Een mooi voorbeeld hiervan is ook een nieuwe serie waarmee we in dit nummer beginnen: De 
gedachten en herinneringen van Leo Kaandorp. Geboren in 1934 op Alteveer begon hij tijdens 
en na de luchtlandingen van september '44 aantekeningen te maken, die hij veel later op schrift 
heeft gezet. Na zijn dood vond zijn dochter dit schrift en deelt de inhoud nu met ons in een 
serie. 

Namens de hele redactie, veel leesplezier!



Wat is het een mooi 
boek geworden, Wonen 

tussen poorten en parken. Zo 
mooi zelfs, dat ik mijn kinderen 
graag met kerst verras met elk 

een eigen exemplaar. Zij zijn 
hier opgegroeid en vinden het 
vast erg leuk om het boek ook 

zelf te hebben. Mijn zoon vindt het 
fantastisch en is zeer geïnteresseerd 

in de geschiedenis van de wijk 
waarin hij is opgegroeid.  Er was 
destijds badminton, volleybal, 

zaalvoetbal, klaverjassen, bridge 
en jeugdsoos (De jeugd kwam 
vervolgens elke dag, wat voor 

de bridgers te veel overlast gaf). 
Ook schaken, Mah-Yongh en 

zelfs postzegels verzamelen was 
wel eens vertegenwoordigd. En 

uiteraard de feesten, met de heer 
Groeneweg in een hoofdrol...
Ik ken nog sommigen met de 

voornaam, maar na 50 jaar is 
het wel wat weggezakt... 
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We zitten alweer in de tweede 

maand van het jaar. De 

versieringen zijn opgeruimd, 

feesten en borrels zijn geweest 

en het gaat weer zijn ‘gewone 

gangetje’.  Toch blik ik op deze 

plaats nog graag terug op vorig 

jaar en begin van dit jaar. 

Begin dit jaar hadden we 
als Craneveer weer onze 
nieuwjaarsborrel. Wat 
was het gezellig. Zo’n 100 
wijkbewoners hebben elkaar 
alle goeds gewenst voor 
het nieuwe jaar, nieuwe 
contacten zijn opgedaan en 
oude banden aangehaald. 
Het leuke was dat er een 
bonte mix van bewoners was: 
jong en oud, lang en kort in 
de wijk wonend en wel of 
niet actief. Juist dat gaf zo’n 
leuke dynamiek. De hapjes 
en drankjes, maar zeker ook 
het pianospel deden de rest. 
Volgend jaar weer dus. In die 
tussentijd zijn er natuurlijk tal 
van andere leuke, gezellige 
en inspirerende activiteiten. 
In deze Craneveer treft u 
de aankondiging van de 
muzikale lezing, een bingo en 
het paaseieren zoeken aan. 

Vorig jaar stond voor 
ons grotendeels in het 
teken van het 50 jarig 
bestaan van Craneveer. In 
september hebben we dit 
groots gevierd en daar is al 
uitgebreid op teruggeblikt. 
Naast de festiviteiten was 
het jubileumboek ‘Wonen 
tussen poorten en parken’ 
onderdeel van het jubileum. 
Voor ieder huisadres in de 
wijk is een boek beschikbaar. 

Daarnaast bleek al snel dat 
ook veel oud bewoners en 
andere geïnteresseerden het 
boek graag wilden hebben. 
Met name van oud bewoners 
hebben we mooie reacties 
terug ontvangen over hun 
jeugd of tijd in Alteveer of ’t 
Cranevelt. 

Een hele kleine greep uit 
de reacties over en naar 
aanleiding van het boek:

Bij deze Craneveer treft u 
een brief met een QR code 
aan. Als u Craneveer een 
warm hart toedraagt en ons 
financieel wilt ondersteunen, 
dan vragen wij u om een 
bijdrage aan ons over te 
maken. Met deze gelden 
maken wij de activiteiten van 
Craneveer mede mogelijk, 
financieren we het blad 
Craneveer en ondersteunen 
we andere activiteiten die 
in de wijk plaatsvinden. Bij 
voorbaat hartelijk dank voor 
uw steun en wij zien u graag 
bij een van onze activiteiten. 

Vanavond 
ga ik bladeren door 

het mooie naslagwerk en 
mijmeren over de mooie tijd. 
Het is een prachtig boek en 

ik ben er heel bij mee. Graag 
wil ik u een 'veer' op de hoed 

steken vanwege dit mooie 
initiatief. 

Een fraai en 
informatief boekwerk, 

waaraan wij veel 
leesplezier beleven. Ik ben 
zelf op Alteveer geboren 
en getogen. En daar een 

prachtige fijne jeugd gehad. 
Het roept natuurlijk veel 

herinneringen op: ik weet nog 
'n beetje dat ik als jongetje 

van 3-4 jaar logeerde bij 
mijn oma op de Bachlaan 
en 't Cranevelt nog flink in 

aanbouw was.  Vanaf mijn 
5e jaar kwam ik ook op 't 

Cranevelt te wonen.

En weet je 
wat zo leuk is, mijn zusjes 

staan erin en ik herken mezelf 
op de foto van het paaseieren 
zoeken met meneer Wiggers. 
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Op zondagmiddag 25 februari 
bieden we een inspirerende en muzikale 
lezing aan over het werk en leven 
van Wolfgang Amadeus Mozart, de 
naamgever van onze Mozartstraat. De 
lezing, maar ook de muzikale begeleiding 
daarbij wordt verzorgd door wijkgenoot 
Jeroen Brinkman.

Mozart (1756-1791) werd in Salzburg geboren 
en was een wonderkind, dat al op uitzonderlijk 
jonge leeftijd viool, klavecimbel en orgel 
speelde. Hij componeerde als jong kind 
kwalitatief hoogstaand werk in vrijwel alle 
genres van zijn tijd. Samen met zijn ouders 
en zus reisde hij als kindster door Europa om 
te musiceren voor vorsten, keizers en zelfs de 
paus. Later werd hij een zelfstandig musicus 
in Wenen, die baanbrekende muziek schreef 
en populaire pianoconcerten organiseerde. 
Weinig componisten schreven in zo’n kort leven 
– Mozart stierf op 35-jarige leeftijd – zoveel 
bekende muziek. Veel hiervan is – min of meer 
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In maart organiseert Craneveer weer een 
bingomiddag. En wel op zondagmiddag 
17 maart. Vanaf 14.45 uur is de 
recreatiezaal (Viottastraat 12) open, om 
15.00 uur beginnen we en we verwachten 
rond 17.00 uur af te sluiten.

We spelen een aantal rondes, waar wederom 
leuke prijzen mee te winnen zijn. Iedereen, van 
jong tot oud is welkom, het gaat vooral om 
de gezelligheid (kinderen uitsluitend onder 
begeleiding van een volwassene). Vanuit 
Craneveer zorgen we voor wat 
lekkere hapjes op tafel en 
aan de bar zijn drankjes 
te koop.

- bewaard gebleven en bereikt ons nog 
dagelijks als filmmuziek, via sociale 
media en natuurlijk tijdens uitvoeringen, 

zoals bij deze lezing.

Wij ontvangen u graag vanaf 14.00 uur in de 
Recreatiezaal van Craneveer. Het programma 
start om 14.30 uur en duurt tot uiterlijk 16.00 
uur. De toegang is gratis, de koffie en thee ook. 
Halen en brengen is mogelijk. 

Vooraf aanmelden is wenselijk en kan via: 
activiteiten@craneveer.nl of telefonisch bij 
Marjan van Roon: 026 – 351 00 51.

De entree is kosteloos en per spelronde krijgt 
u één kaart om mee te spelen. Wilt u met 
meerdere kaarten per ronde spelen, dan kunt u 
deze kopen voor € 1,- per stuk. 

In verband met de organisatie willen we graag 
weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. 
Aanmelden kan vanaf nu tot uiterlijk donderdag 
14 maart via activiteiten@craneveer.nl of 
telefonisch bij Marjan via telefoonnummer 026 – 
351 00 51. 

We kijken uit naar u/ 
jullie komst!

Zondag 24 maart om 10 uur

Al ruim vijftig jaar worden er in onze wijk 
paaseieren verstopt op palmzondag. Eerst 
gebeurde dit in het bos bij Zypendaal. Het 
paaseieren zoeken werd toen georganiseerd 
door de winkeliersvereniging van Cranevelt. 
Voortrekkers waren de heren Bieneman en 
Wiggers. Zij hebben het georganiseerd met 
echte eieren tot in begin jaren negentig.
Een paar jaar zijn er geen eieren verstopt, 
maar toen Co Wiggers in het bestuur van 
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We kijken uit naar uw/
jullie komst!



Craneveer stapte, heeft hij voorgesteld dat 
de vereniging het paaseieren verstoppen zou 
gaan organiseren. Dat doet Craneveer nu al 
vanaf 1996. De eerste jaren ook in het bos van 
Zypendaal.

Vanaf  april 2004 hebben wij voor deze 
activiteit een gastvrij onderkomen gevonden 
bij het Nederlands Openlucht Museum, 
het NOM. Door Corona mochten we het 
evenement een paar jaar niet organiseren, 
anders hadden we het twintigjarig jubileum 
vorig jaar al gevierd. Nu is het nog een jaartje 
wachten.
Al vele jaren komen er ongeveer 250 kinderen 
en evenzoveel (groot)ouders vroeg in de 
ochtend naar het park om te zoeken. Heel vaak 
is er op die ochtend een heerlijk zonnetje en 
kunnen wijkgenoten elkaar ontmoeten en 
lekker bijpraten. Daarvoor, vanaf 8.30 uur, zijn 
al meer dan dertig mensen actief, om hazen 
en eieren te verstoppen, speurtochten uit te 
zetten, of hazen te schminken. 

Voor dit jaar zijn er meer hazen aangemeld dan 
er pakken beschikbaar zijn. Wel zoeken we nog 
helpende handjes voor het verstoppen van de 
chocoladehazen en eieren of de andere taken.

1/8 
advertentie

Opbrengst 

De opbrengst van de statiegeldactie bij de 
COOP is bekend. In het derde kwartaal van 
2023 kon men desgewenst het statiegeld 
doneren ten behoeve van het jubileumboek 
‘Wonen tussen poorten en parken’. En 
dat hebben jullie massaal gedaan. COOP 
Alteveer heeft dat mooie bedrag ook nog 
eens verdubbeld. Daarmee is de eindstand 
uitgekomen op het geweldige bedrag van € 
1.592,-!

Wij bedanken iedereen heel hartelijk 
voor de bijdrage aan deze actie en 
COOP Alteveer in het bijzonder.

Bent u vitaal en kunt u goed over een wat 
rommelig veld lopen, kom dan helpen. Ook 
kinderen, tot 12 jaar begeleid door een ouder, 
zijn welkom hierbij. Kinderen tot en met 10 jaar 
gaan daarna gewoon mee de speurtocht lopen 
en eieren zoeken. Een groep tieners  ruimt de 
routes op en kamt het veld uit op zoek naar de 
laatste hazen en eieren.

Tussen 8 en 22 maart kunt u uw kinderen 
inschrijven bij FLOW, Oremusplein. Daar krijgt 
u dan een gratis toegangskaart voor kinderen 
en hun begeleiders. Zonder kaartjes kunnen 
de kinderen niet deelnemen aan de activiteit, 
want de hazen moeten vooraf weten hoeveel 
hazen en eieren ze moeten verstoppen. Als u 
een museum- of vriendenkaart heeft, neem die 
dan ook mee om te scannen bij de ingang. Na 
het zoeken biedt het NOM u een drankje aan 
op vertoon van de kaartjes.

Heeft u ideeën hoe deze activiteit nog leuker 
te maken of wilt u helpen? Neem dan zo snel 
mogelijk contact op met Marjan van Roon, 
activiteiten@craneveer.nl, 026-3510051. 
We zien jullie allemaal graag op zondag 24 
maart om 10.00 uur bij de hoofdingang van het 
Openluchtmuseum. 

6 7

1 Kleine veldkers 4 Vroegeling
2 Blauwe anemoon 5 Paardenbloem
3 Maarts viooltje 6 Bosanemoon

Je kunt deze bloemen in de wijk zien 
bloeien in de maanden februari en maart: 

1

2

3

4

5

6

Natuur in de wijk

Nienke Hoekstra



Update bouw 

Bouwbedrijf Welling, dat in 
opdracht van Volkshuisvesting de 
nieuwe flat aan het Oremusplein/
Kluizeweg bouwt, zal gedurende 
de bouwperiode regelmatig een 
update geven over de bouw.

Beste buurtbewoners,
In dit nieuwsbericht vertellen 
wij u graag over de bouw van de 
42 nieuwe flatwoningen aan de 
Kluizeweg. 

Vloeren en wanden
Eind oktober is de bouw gestart 
van de 42 nieuwe flatwoningen 
aan de Kluizeweg. De betonnen 
kelder is klaar. Ook ligt de vloer 
van de benedenverdieping. In het 
nieuwe jaar zijn we gestart met de 
binnenwanden. Hierna plaatsen wij 
de vloer van de eerste verdieping. 
De volgende stap is het plaatsen 
van de muren en de kozijnen op de 
beneden verdieping. Helaas geeft het 
slechte weer van de laatste tijd de 
nodige vertraging. 
 

Het weer
Op dit moment zorgt het weer er voor 
dat er niet/minder wordt gewerkt. 
Straks zijn er meer medewerkers 
op de bouw aan het werk. Hierdoor 
is het mogelijk dat u last heeft van 
extra werkverkeer en bouwgeluiden. 
Natuurlijk doen wij er alles aan om dit 
zoveel mogelijk te voorkomen.   

Inbraak
Tijdens de Kerstvakantie is er helaas 
ingebroken op de bouwplaats. Heeft 
u in deze periode iets gezien? Of ziet 
u iets verdachts op de bouwplaats 
buiten onze werktijden? Meld dit dan 
door te mailen naar: mail@welling.nl. 
Alvast bedankt.
 
Meer informatie
Heeft u vragen over de bouw? Stuur 
dan een bericht naar mail@welling.nl.  

Best wijkgenoten,
Nog twee maanden en dan is 
het weer zover: koningsdag 
2024 (27 april )!!
Zoals gebruikelijk op het 
Oremusplein, een oud 
vertrouwd oranje feestje. We 
hopen jullie dan te zien!
De planning ziet er ongeveer 
zo uit:

9:30 Start kleedjesmarkt

10:30

11:00 Aankomst 
Oremusplein 
gevolgd door de 
prijsuitreiking

Ook is er vanaf 11:00 
koffie/thee/ranja, koek en 
kruidenbitter, daarnaast zijn er 
gezellige activiteiten. 

Dit jaar zijn we opzoek naar 
een nieuw comité lid.
Heb je zin om één keer per jaar 
een leuke koningsdag voor 
alle (jonge) buurtgenoten te 
organiseren, mail dan naar: 
oranjecomite-craneveer@
hotmail.com. 
Of stuur naar: 06 12315319. Of 
spreek ons aan.

Ook is op de dag zelf is 
hulp nodig, denk aan: koffie 
schenken/toezicht houden. Wil 
je een uurtje helpen? Laat het 
ons weten.

Een oranje groet,

Sofie, Ronald, Tommy 
en Willeke 
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Om 13.30 uur begon het team van 
Craneveer inclusief ikzelf en Josephine 
Sterk (al 26 jaar cursist en vriendin) 
met het klaarzetten van tafels en 
stoelen en versnaperingen. Het werd 
al meteen heel gezellig. Zelf maakte 
ik op de biljarttafel een uitstalling van 
mandala-attributen, boeken, kaarten 
en wat dies meer zij, om de zaal 
informatief te laten werken.

Ik kreeg van gasten direct de 
opmerking: wat werkt dit mooi in deze 
zaal!... Zo’n mooie sfeer! Ik was me 
daar zeer bewust van. Een heerlijke 
ademende ruimte, waarin mijn werk 
zeer goed tot haar recht komt.  Onder 
de bekwame handen van mijn collega 
Lisette ter Burg, die een feilloos oog 
heeft voor waar een werkstuk het 
beste te plaatsen is, was de expositie 
een feit geworden en mijn dank was 
groot.

Zo rond 14.00 uur begonnen gasten 
binnen te druppelen. Ze waren voor 
zover ik dat kon zien of toegefluisterd 
kreeg, aangenaam verrast. Dat maakte 
mij heel blij, want juist daarom 
had ik mijn werk graag in de  zaal 
van Craneveer opgehangen: om te 
delen wat mij persoonlijk zo aan het 
hart gaat en mensen te laten zien 
hoe je door tekenen en schilderen 
in diverse vormen beginnend en 
zingevend bezig kunt zijn en dat dit 
niet afhankelijk is of hoeft te zijn van 
tekenvaardigheid. 

Ik mocht de tentoonstelling zelf 
openen, wat ik graag deed door mijn 
verhaal te doen over het ontstaan van 

mijn werk tijdens verschillende fases 
van mijn leven: mijn kunstzinnige 
aanleg van kinds af aan; hoe het 
uitgroeide naar mandalaborduren 
tijdens mijn jaren in mijn 
natuurvoedingswinkel en tenslotte 
in 1989 resulteerde in het volgen van 
de opleiding “Genezend tekenen” 
– de Kolam – te Zutphen, onder de 
bezielende leiding van Lisa Borstlap.

Een mooi jubileumjaar om te 
memoreren ligt voor ons:
Craneveer viert het 50 jarig bestaan
Danka Hüsken-Smit  woont 25 jaar 
in Arnhem en is al 25 jaar werkzaam in 
het Dominicanenklooster te Huissen
Vereniging Tekentaal, die Tekentaal 
als Beroepsvereniging aanstuurt en 
promoot en die dit jaar ook haar 25 
jarig jubileum viert. 

Fijn om de viering van dit jubileumjaar 
nu dit jaar hier in Craneveer te mogen 
starten, waarvoor ik jullie hartelijk 
dank.

Na de benoeming van dit feit 
verklaarde ik met dank aan Lisette ter 
Burg de expositie voor geopend. Uit 
handen van Emmy Krom ontving ik 
een prachtig boeket, dat nu fier in mijn 
woonkamer staat te prijken. Na mijn 
praatje ontstond een gezellige sfeer en 
was er tijd voor het stellen van vragen.

Er werd voor de lezing (4 februari) en 
de workshop (12 februari) gebruik 
gemaakt van de inschrijvingslijst die 
klaarlag en dit verhaal krijgt dus een 
vervolg in de komende maanden.

Verslag van de opening van de expositie 
van Danka Hüsken-Smit 
in Recreatiezaal Craneveer op 21 januari 2024

Tekst:  Danka Hüsken-Smit (Educatief Mandala 
Instituut – Studio Danka Hüsken )
Foto's: Nico Heimans

Wat ben ik dankbaar dat ik de 
vraag om een expositie van mijn 
werkstukken te mogen maken tijdig 
bij Lisette ter Burg heb neergelegd en 
dat het antwoord daarop volmondig 
“ja” was. 

Ik kijk met veel plezier uit naar
4 februari voor het geven van de 
lezing en vervolgens op 11 februari 
voor de workshop. 

Op 3 maart 2024 zal er dan voor 
“Tekentalers” 
(VerenigingTekentaal.nl) gelegenheid 
zijn om een workshop Mandala – 25 
jaar Tekentaal – hoe nu verder – te 
volgen. 

Ik verheug me erop met jullie allen te 
mogen werken. 

Frans leren of bijhouden?
Klassikale/online lessen in kleine groepjes

Interesse in de Franse cultuur?
Leuke en interessante culturele avonden  

voor cursisten, leden en niet-leden!

Meer info:
026-3333795   arnhem@afpb.nl

www.afpb.nl/arnhem

Bouwbedrijf Welling, dat in opdracht van 
Volkshuisvesting de nieuwe flat aan het Oremusplein/
Kluizeweg bouwt, zal gedurende de bouwperiode 
regelmatig een update geven over de bouw.
           Beste buurtbewoners,
In dit nieuwsbericht vertellen wij u graag over 
de bouw van de 42 nieuwe flatwoningen aan de 
Kluizeweg. 

Vloeren en wanden
Eind oktober is de bouw gestart van de 42 nieuwe 
flatwoningen aan de Kluizeweg. De betonnen 
kelder is klaar. Ook ligt de vloer van de beneden-
verdieping. In het nieuwe jaar zijn we gestart met 
de binnenwanden. Hierna plaatsen wij de vloer van 
de eerste verdieping. De volgende stap is het plaat-
sen van de muren en de kozijnen op de beneden 
verdieping. Helaas geeft het slechte weer van de 
laatste tijd de nodige vertraging. 

Het weer
Op dit moment zorgt het weer er voor dat er niet/
minder wordt gewerkt. Straks zijn er meer mede-
werkers op de bouw aan het werk. Hierdoor is het 
mogelijk dat u last heeft van extra werkverkeer en 
bouwgeluiden. Natuurlijk doen wij er alles aan om 
dit zoveel mogelijk te voorkomen.  

Inbraak 
Tijdens de Kerstvakantie is er helaas ingebroken op 
de bouwplaats. Heeft u in deze periode iets gezien? 
Of ziet u iets verdachts op de bouwplaats buiten 
onze werktijden? Meld dit dan door te mailen naar: 
mail@welling.nl.  Alvast bedankt.

Meer informatie 
Heeft u vragen over de bouw? Stuur dan een 
bericht naar mail@welling.nl.

Update bouw 
      flatwoningen

Zin in yoga en ontspanning? 
Dan bent u van harte welkom in Alteveer op 
de maandagavonden, aanvang 20.20 uur. 

Drie Gasthuizen Groep Altevelt
Lisztststraat 7 t/m 21 - 6815 CR Arnhem 
 

info:  juergen.yoga25@gmail.com

Yoga Jürgen  06 28 664 311

8 9

Beste wijkgenoten,
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Ervaringen rondom Afscheid
Wanneer je te maken 
krijgt met een naaste die 
gaat sterven, verandert je 
leven.
En deze verandering gaat 
mee in je verdere leven.
Het verandert jou, het 
verandert jou voorgoed.

Je verliest niet alleen de ander 
die deel uitmaakte van jouw 
leven, maar ook de relatie die 
je had.
De relatie die zich in dit 
leven verder had kunnen 
ontwikkelen en betekenis had. 
En dat maakt op zijn minst 
verdrietig. Het is het besef dat 
alles wat was een herinnering 
wordt.

Rouw begint niet na het 
sterven, al voor je naaste 
overleden is kom je in rouw. De 
kunst is om je daar niet tegen 
te verzetten, in het besef dat 
rouw de andere kant van liefde 
is.
Dat klinkt als een cliché, 
maar als je het, stap voor 
stap, op kunt brengen op de 

rouwgolven mee te bewegen, 
dan maak je een begin om 
dit onvermijdelijke verlies te 
verweven in je veranderende 
leven.

Rouwen is een kunst. Een 
kunst die we kunnen leren. 
Rouw integreren betekent het 
verschil tussen vast  komen 
zitten en weer in beweging 
kunnen komen om door te 
gaan met jouw leven zonder 
de ontkenning van het verlies. 
Vaak nog denkt een rouwende 
dat sterk-zijn dè methode is. 
Maar het is juist zo belangrijk 
om ruimte en vorm te durven 
geven aan wat er in je gebeurt 
als je een naaste moet gaan 
toevertrouwen aan de dood.

Yarí van Buel (1958) woont met 
haar gezin sinds 2011 in onze 
mooie wijk. Als stervensbegeleider 
beweegt ze zich tussen de gebieden 
van afscheid, sterven, dood en 
rouw. Hier neemt ze u mee in de 
onontkoombaarheid van het leven.

Dat ruimte geven is beslist iets 
anders dan je te verliezen of 
te gaan zwelgen in emoties. 
Daarmee help je noch jezelf 
noch je stervende naaste. 
Ruimte geven is juist erkenning 
en woorden geven aan het 
enorme scala aan gevoelens 
waarmee je geconfronteerd 
kunt worden. Gevoelens van 
verdriet, niet weten, schuld, 
angst, onmacht, boosheid, 
verlatenheid en nog zoveel 
meer gevoelens. 
Al deze gevoelens kunnen 
zich tonen op wat we in de 
stervens- en rouwbegeleiding 
de 4 dimensies noemen: de 
fysieke, mentale, psychische en 
spirituele dimensies.

Deze gevoelens erkenning 
en ruimte geven gedurende 
het stervensproces kan erg 
steunend zijn voor jou en 
andere naasten, maar ook voor 
degene wiens levenseinde in 
zicht is, omdat die zich ook 
door al die lagen beweegt. 
Belangrijk is je ervan bewust 
te zijn dat jouw reis door deze 
lagen beslist niet synchroon 
hoeft te lopen met andere 
naasten en degene die dit 
leven gaat verlaten.

11

Fijn te weten dat 
mijn column gelezen 

wordt. Na iedere nieuwe 
column krijg ik op straat, in het 
bos of in de winkel reacties. Wilt 

u reageren of heeft u vragen?
Dan kan dat via mijn mail,              

yari@amaruq.nl (amaruq met 
een Q) of telefonisch

 06-14441075

Rouw al tijdig onderkennen 
geeft misschien ook ruimte 
om onafgemaakte zaken 
nog te bespreken of juist de 
kwaliteiten van jullie relatie 
in het licht te zetten, wat je 
vervolgens meeneemt in 
jouw verdere leven. Delen en 
verbinden waardoor de relatie 
niet stopt na het overlijden, 
maar een blijvende betekenis 
houdt.

In deze periode kun je een 
dagboek bijhouden waar je 
dagelijks beschrijft wat zich in 
jou roert op deze lagen, een 
luisterend oor vinden bij een 
goede vriend waarmee je over 
deze dimensies kunt spreken 
of steun zoeken bij iemand die 
hiervoor is opgeleid. Maak van 
rouw geen onzichtbaar proces, 
maak het een bespreekbaar 
proces. Je kunt namelijk niet 
doorgaan alsof er niets gebeurt 
of gebeurd is. Rouw hoort nu 
eenmaal bij het leven en bij de 
liefde.

Het stervensproces is dus 
niet alleen een proces van de 
stervende en rouw niet alleen 
van de nabestaanden.
Wil je een naaste bijstaan en 
met elkaar in een waardevolle 
verbinding blijven? Ben je dan 
bewust hiervan, omdat de 
dood jou op alle vlakken van je 
leven raakt.

1/4 
advertentie

1/4 
advertentie

23 mei

Pagina 1

 TACOYO:
Cardio, kracht én ontspanning op muziek

     KOM

     2X

     GRATIS

     PROBEREN!

     TACOYO =  
* een groepstraining van 75 minuten

* Verbetert houding, figuur en souplesse

* Ontspant, reduceert stress

* Voor jong en oud, man en vrouw

* Iedere week nieuwe muziek

* Samen trainen maar op eigen niveau

    IN ARNHEM NOORD EN ZUID

 – dinsdag 18.45 uur 

     * gymzaal Viottastraat

 – donderdag 19.15 uur

     * gymzaal Piramide

   Informatie / aanmelden:

   info@tacoyoarnhem.nl   06-20093737

  www.tacoyoarnhem.nl
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  Madeleine (5)                                                Lukas (10), Roelf (8) en Cees (6)                                           Oliver (2)

Er kwam een flinke stapel meesterwerkjes 
van onze wijkkinderen binnen! 

Madeleine heeft gewonnen omdat ze 
het mooist gekleurd heeft van alle 
kinderen, en dat terwijl ze 5 jaar is. 
Lukas, Roelf en Cees hebben een 

prijs voor goede samenwerking 
en de mooie sterren en Oliver heeft een 
aanmoedigingsprijs gewonnen, om maar 

lekker te blijven kleuren en schilderen. 
De prijzen voor deze kleurwedstrijd zijn 
beschikbaar gesteld door de COOP en 

daar zijn de winnende kleurplaten ook te 
bewonderen tot 1 maart.

de Kleurplaat!

Vanaf 21 december j.l. ligt het nieuwe routeboekje kunst- en 
cultuur Alteveer/Cranevelt bij de Buurtfabriek. Echt iets voor de 
liefhebber.
Zo lang de voorraad strekt mag iedereen een gratis exemplaar van 
dit ruim 60 pagina's dikke fullcolor boekje meenemen.
De beschreven fietsroute, die uiteraard ook te voet te doen is, gaat 
kris en kras door de wijk Alteveer/Cranevelt en laat je meegenieten 
van ruim 50 bijzondere objecten in onze mooie wijk.
Het boekje is tot stand gekomen m.m.v. Rozet, gemeente 
Arnhem (TLO Noord-Oost), de Wijkraad en de Stichting Kunst in 
de Publieke Ruimte in Arnhem. Theo Brink van laatstgenoemde 
Stichting heeft al meerdere kunst- en cultuurroutes van Arnhemse 
wijken gemaakt. De route van Alteveer/Cranevelt
is de 11e in deze reeks en er staan er voor 2024 nog minimaal 3 
op de planning.

Ga dit gratis boekje halen en geniet van al het moois dat er 
in Alteveer/Cranevelt te zien is.  Elke dinsdagmiddag tussen 
13.30 en 15.30 uur is de Buurtfabriek zeker open. De boekjes 
zijn te vinden op de leestafel rechts na de entree.

GRATIS 
ROUTEBOEKJE          
kunst- en cultuur
Alteveer Cranevelt 
(wandel en fiets)

Altenieuw 
 

zaterdag 23 maart a.s. 
Recreatiezaal Craneveer 

Viottastraat 12, Arnhem 
 

www.altenieuw.nl       
altenieuw@gmail.com

 
 

 

Toe aan nieuwe kleding voor je kinderen? Kleding of 
speelgoed te koop? Zin om mensen te leren kennen en 
te helpen? Neem een kijkje op onze facebookpagina, 

website of mail ons dan. 
 

We zien je graag op onze beurs!  
 
      
   



 Dinsdagmiddag 5 en 19 maart
13.30 uur tot 16.00 uur

Les van een echte professional 
(vh winkel Breikunst in 
Arnhem) om uiteindelijk zelf je 
eigen sokken te kunnen breien.
Bij voldoende deelname gaat 
het door dus graag vooraf 
inschrijven en/of info bij:
Ellen Goossens, 
(Beethovenlaan 40) 
06-51530274 
ebox1958@gmail.com

Kosten van de lessen inclusief 
alle materialen (die je mag 
houden) en koffie en thee is € 
37,50. 
(Enige kennis van breien zoals 
steken opzetten, recht en 
averecht breien is wel nodig)

2-DAAGSE 
SOKKENBREI-
WORKSHOP 

Lisztstraat 9 in 
Arnhem.

Momenteel zijn de mooie 
mandala's van Danka 
Hüsken te zien in de zaal van 
Craneveer.

Vanaf 21 april 2024 exposeert 
de schilderclub zelf. Het 
thema dit jaar is Beestenboel. 
Iedereen heeft zijn best 
gedaan om dieren goed uit 
de verf te laten komen. De 
variatie is groot: getekende 
honden in pastel, aquarel 
vissen en paarden in inkt, 
diverse huisdieren en andere 
beesten in acrylverf en zelfs 
driedimensionale mixed media 
werken.
We nodigen iedereen van harte 
uit om onze dieren te komen 
bekijken onder het genot van 
een hapje, een drankje en een 
praatje tijdens de:

Feestelijke opening expositie 
Schilderclub

Zondag 21 april
14.00 – 16.00 uur

Wie liever op een ander 
moment de expositie wil 
bekijken, is van harte welkom 
tijdens de koffie op onze 
schilderochtend, elke dinsdag 
om 10.30 uur. Of neem contact 
met mij op om iets anders af 
te spreken. Ons werk is ook te 
koop. Bij interesse, stuur me 
een mailtje.

Tot ziens op de opening!

Lisette Ter Burg, 
lisetteterburg@gmail.com

Vanaf 2 maart 
2024 start de KWA 
Vereniging voor 
Vrijetijdskunstenaars 
in Schaarsbergen met 
een maandelijkse 
serie workshops 
in basistechnieken 
Schilderen/Tekenen 
en Grafiek 

Of je nu begint met het 
beoefenen van kunst of al 
verder gevorderd bent, je 
hebt baat bij het aanleren en 
oefenen van basistechnieken. 
Het biedt een bodem waarop 
je je eigen creativiteit verder 
kunt ontwikkelen. Wie de 
fijne kneepjes van het vak 
wil leren, kan dit jaar terecht 
bij de KWA. Van maart t/m 
december worden leerzame 
workshops aangeboden in 
de kunstvormen Schilderen/
Tekenen en Grafiek. 

Elke eerste zaterdag van de 
maand van 10:30 tot 15:00 
uur, met uitzondering van de 
voorjaars- en zomervakantie, 
wordt er onder begeleiding 
van professionele docenten 
van de KWA een onderwerp 
uitgediept. Zo kom je in de 
workshops Schilderen/Tekenen 
alles te weten over perspectief, 
over hoe je een schilderij 
opbouwt en hoe je schildert 
naar de waarneming, oftewel 
‘Alla prima’. Bij Grafiek leer je 
hoe je een linosnede of een ets 
maakt en kun je verschillende 
Monotype-technieken 
uitproberen. Er wordt gewerkt 
in kleine overzichtelijke 
groepen van maximaal 12 
personen.

De workshops vinden plaats 
in de eigen ateliers van 
het KWA-gebouw aan de 
Kemperbergerweg 813 in 
Schaarsbergen, waar alle 
faciliteiten aanwezig zijn. 

Uitgebreide 
informatie over deze 

workshops is te vinden 
op de website van de KWA 

onder de knop “Nieuws”. 
https://www.kwa-vtk.nl/

home/nieuws-kwa . 

Basisworkshops Schilderen/
Tekenen en Grafiek bij de KWA

1/8 
advertentie

1/8 
advertentie

Uitgebreide
 informatie over deze 
workshops is te vinden 

op de website van de KWA
 onder de knop “Nieuws”.
 https://www.kwa-vtk.nl/

home/nieuws-kwa .

www.littleluna.nl
geboortekaartjes & meer

PIANOSTUDIO FERMATE
Van Lawick van Pabststraat 5 - Arnhem

www.willemijnvanrijn.nl

pianolessen voor kinderen en volwassenen

026 - 44 27 354                                        06 - 23 762 033

Sperwerstraat 67 - 6823 DK Arnhem - 026 737 01 90 - 
info@giantstore-poutsma.nl - www.giantstore-poutsma.nl

STORE POUTSMA
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Foto’s  ingestuurd door vier 
verschillende wijkbewoners. 
De foto’s zijn de afgelopen maanden 
gemaakt. 

Een foto bij het Chinese restaurant, 
waar de stoep blijkbaar gezien wordt 
als parkeerplaats. 

Een tweede foto bij de uitgang van 
de sportvelden waar ondanks de gele 
(onderbroken) streep geparkeerd 
wordt. 

De derde en vierde foto op het 
Beethovenplein waar deze twee auto’s 

opvallend onhandig zijn neergezet. 

Wat betreft ons, de verkeerscommissie, 
duidelijke voorbeelden van hoe het 
niet moet. Vervelend, hinderlijk en 
potentieel gevaarlijk voor andere 
verkeersdeelnemers. Mochten 
foutparkeerders dit nu lezen dan 
willen we u vragen uw auto voortaan 
neer te zetten op een manier die wel 
mag.

Nieuwe foto’s welkom (uiteraard 
maken we de nummerborden 
onleesbaar) via verkeer@craneveer.nl  

FOUTPARKEERDERS
in de
wijk!
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Hoewel ik geen schrijver ben van deze 
teksten op allerlei straatmeubilair in de wijk, 
vroeg ik me dit wel af toen ik in de vorige 
wijkkrant het artikel las over de nieuwe flat 
van Volkshuisvesting op het Oremusplein. 
Ik vroeg me af of het een advertentie was 
van Volkshuisvesting of de aannemer. Of dat 
ik de enige ben die af en toe vraagtekens 
zet bij zo'n – bijna te mooi om waar te zijn 
– verhaal. Vond het toch tijd om me af te 
vragen of u het ook gelooft.

Het begint al met de artist impression van 
de nieuwe flat. Prachtig licht, lekker rustig, 
hoge bomen eromheen en nauwelijks 
auto's, fietsen of mensen. Het plaatje lijkt 
midden op straat te zijn gemaakt vanaf de 
Kluizeweg. Maar dan klopt de schaduw niet. 
Maar hoe moet ik dan kijken? De bomen die 
worden afgebeeld zijn inmiddels gekapt, 
want 'ze stonden volgens de aannemer in 
de weg.' Het duurt tientallen jaren voordat 
er weer bomen van deze omvang op deze 
locatie zullen staan. De hoeveelheid fietsen 
voor zo'n flat is irrealistisch. Evenals de 
hoeveelheid auto's, zeker als je weet dat 
Volkshuisvesting geen extra parkeerruimte 
hoefde te realiseren op het eigen terrein. 

Hierdoor komt de parkeerdruk van de flat 
– die hier door m.n. het ziekenhuis al lange 
tijd is – volledig in de wijk te liggen. De flat 
wordt ook flink groter dan de oude flat die 
er stond en verdwijnt veel groen. Hierdoor 
staat de flat erg dicht op de appartementen 
in het oude postkantoortje op het 
Oremusplein en de flat van Drie Gasthuizen. 
Inbreng van wijkbewoners over hoe het 
plan verbeterd kon worden hebben destijds 
niets opgeleverd. 

Alle appartementen zijn gelukkig goed 
geïsoleerd en voorzien van individuele 
warmtepompen. 
Maar wat voor soort warmtepompen? 
Hebben ze een buitenunit? Zo ja, waar 
staat deze dan? Op het dak? Naast het 
appartement? Staan er straks 42 buitenunits 
te draaien of een
paar collectieve? Is het geluid ervan 
aanvaardbaar? Is het stroomnet in deze wijk 
inmiddels toegerust voor deze piekvragen 
van energie? Het afgelopen jaar is Liander 
3x bezig geweest met het stroomnet. Ik ga 
ervan uit dat dat verband heeft met deze 
flat en de elektrificatie ervan. Maar is het 
voldoende??

Dan nog de vleermuizen. Tja, er komen een 
paar nieuwe plekken voor vleermuizen. 
Als je weet dat er ooit een kraamkolonie 
van 170 zwangere vrouwtjesvleermuizen 
in de oude flat zaten, vraag ik me af wat 
daar in de tussentijd mee gebeurd is. Op 
Nextdoor stond een tijd geleden al een 
artikel over de sloop van de oude flat en 
hoe amateuristisch deze professionele partij 
met de vleermuizen omging. De kans dat 
een (groot?) deel van de oude populatie 
hierbij is gesneuveld is echt wel reëel. Van 
de oude kolonie is inmiddels geen spoor 
meer te ontdekken in deze wijk. Waar zijn 

deze dieren gebleven? De kasten die door 
Volkshuisvesting tijdelijk zijn opgehangen 
om de periode tussen de sloop en de bouw 
van de nieuwe flat te overbruggen zijn – 
voor zover bekend – niet bewoond. Twee 
kasten hangen onder een lantarenpaal, waar 
de kans op bewoning volgens ecologen nul 
is. Drie andere kasten hangen – erg dicht bij 
elkaar – op de flat van Drie Gasthuizen. Ook 
hier hebben wij – toen ik rondliep met een 
vleermuisecoloog geen enkele vleermuis 
meer kunnen ontdekken. Een grote populatie 
zoals er zat hebben we in de wijde omgeving 
niet meer waargenomen. Dat er over een 
half jaar ruimte is in de nieuwe flat voor deze 
dieren is leuk voor dieren die nog leven. 
Dieren die de sloop niet hebben overleefd 
hebben er natuurlijk niets aan.

Een aantal appartementen wordt het thuis 
voor klanten van Driekracht. Dat klink ook 
mooi en wordt in de wijkkrant bijzonder 
genoemd. Maar je mag er best vragen over 
stellen. De klanten van Driekracht variëren 
van mensen die lichte begeleiding nodig 
hebben tot ex-psychiatrische patiënten 
met intensieve begeleiding. Het is natuurlijk 
de vraag wie hier komt te wonen en of de 
begeleiding voldoende is, zeker ook met 
al dat personeelsgebrek in de zorg. Een flat 
is een kwetsbaar ecosysteem, waarbij één 
huishouden het leven kan vergallen voor een 
groot aantal huishoudens. Ik zeg niet dat dit 
persé gebeurt, maar het zou mooi zijn als 
dit soort vragen wel worden gesteld, ook in 
de wijkkrant. Tenslotte wil iedereen graag 
wonen in één wijk, die blijkbaar een van de 
prettigste is van Nederland en dat hopelijk 
ook blijft. 

Jan Autsema

Gelooft u het nog?
(ingezonden brief )

Lever uw recepten in bij

Drogisterij Alteveer. Uw medicijnen zijn hier

ook af te halen of worden op verzoek thuis bezorgd.

Apotheek Biermasz

Drogisterij Alteveer
Beethovenlaan 51 - 6815 BL  Arnhem

026 37 07 535

• Buiten ons drogisterij assortiment ook PostNL Pakketpunt 

• Bij Bewustwinkelen.nl bestelde artikelen 
     kunt u bij ons afhalen en betalen
• CEWE Directfoto’s afdrukken

• en nog veel meer...
    Loop gerust eens binnen!

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 09.00 - 13.00 uur   

en 13.30 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 17.00 uur

& Drogisterij Alteveer

Apotheek Biermasz
Onder de Linden 21-1
6822 KG Arnhem
026 44 23 618

GARAGE JONGEPIER voor al uw: 

• Onderhoud
• APK
• Airco
• Diagnose
• In- Verkoop auto's

Eduard van Beinumlaan 2 - Arnhem (026) 44 25 103
www.garagejongepier.nl - info@garagejongepier.nl
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Marco van Kampen (1973) woont sinds 2011 met 
zijn gezin in Alteveer-Cranevelt en heeft een 
antiquarische boekhandel annex Literaire T-shirts 
webshop. In deze rubriek vertelt hij over zijn vak, 
oude boeken en de bijzondere voorwerpen die hij 
tijdens zijn werk tegenkomt. 

VONDSTEN 

FO
TO

: R
EN

S 
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A
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H
EK
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Het is zaterdag 13 januari 2024 
en op het Jansplein in Arnhem 
probeert een meneer een bepaald 
boek te verbranden. De verbranding 
mislukt, maar het statement slaagt, 
dankzij de aanwezigheid van andere 
enge meneren met baarden die de 
initiatiefnemer proberen te lynchen en 
dingen roepen die ik mij herinner van 
een terroristische aanslag in Parijs.

Het filmpje op NU.nl laat beelden 
zien van één van de baarden, die 
iets dat klinkt als een verwensing in 
het gezicht van een agente slingert. 
Zij en de andere politieagenten, die 
het brandje zogezegd weer mogen 
blussen, zijn de enige helden in dit 
verhaal. Ik heb het bewuste brandbare 
boek in huis, want zodra iets door 
anderen verboden of versmaad wordt, 
is dat juist een goede reden om het 
te raadplegen. ‘Verboden Boeken’ zijn 
soms slecht geschreven, regelmatig 
vrijwel onleesbaar, vooral de ‘heilige’ 
varianten, maar altijd een fantastisch 
verzamelgebied. Dat bewaar ik 
echter voor een andere keer, want 
eigenlijk wilde ik het over een ander - 
belangrijker - boek hebben. Namelijk 
Sporen: Veteranen na hun missie 
(2023), samengesteld door Olof van 
Joolen en Niels Roelen.

Daarin vinden we, naast memoires 
en anekdotes van Nederlandse (ex-) 
militairen, ook een interview met onze 
wijkgenoot Patrick Boomstra. Net zoals 
de Craneveer, en allerlei andere goede 
zaken, komt Patrick uit het jaar 1973. 
Dus toen hij in november 1995 voor 

het eerst op missie ging, in Bosnië, was 
hij 22 jaar jong en - afkomstig uit een 
beschermd rood nest - een idealist 
die de wereld wilde redden. Nu, 
bijna 30 jaar later, heeft Patrick, naast 
Abraham, ook de lelijke kant van die 
wereld gezien. In Irak en Afghanistan 
kon hij met eigen ogen zien hoe een 
land eruitziet waar enge meneren met 
baarden aan de macht zijn gekomen. 
Zijn ervaringen in het leger hebben 
een realist van hem gemaakt. Maar wel 
een die deugt.

In zijn spaarzame vrije tijd maakt 
Patrick pubquizzen die hij met 
groot succes presenteert voor 
groepen op zijn werk en in familie- 
en vriendenkring. Ik ben blij om 
te kunnen melden dat hij vanaf de 
volgende Craneveer ook bereid is 
om deze rubriek met mij te gaan 
afwisselen. Zijn ‘Vondsten’ komen uit 
zijn eigen boekenkast en vitrine en 
daar ligt genoeg om over te schrijven.

Het boek Sporen: Veteranen na hun 
missie is niet heilig en niet verboden, 
maar wel goed geschreven, zeer 
leesbaar en nu nog te koop voor 
€ 22,50. Wie wil weten in welk leger 
Patrick’s opa diende en waarom hij 
in de jaren ‘90 bij het programma 
‘Spoorloos’ op TV kwam, holt straks 
even naar Boekhandel Het Colofon in 
de Bakkerstraat of Hijman Ongerijmd 
aan het Grote Oord en schaft zich 
het boek aan. Mocht het geschrift u 
achteraf toch niet bevallen, zet het 
dan in één van de boekenkastjes in 
de wijk. Bedenk: boekverbranding is 
altijd barbaars, slecht voor het milieu 
en kan enge meneren met baarden 
veroorzaken.

Patrick Boomstra

UIT HET ANTIQUARIAAT(26)

 ...zodra iets door 
anderen verboden of 
versmaad wordt, is 
dat juist een goede 

reden om het te 
raadplegen...

Afgelopen winter heeft de gemeente, 

in nauwe samenwerking met de 

werkgroep Groen van Alteveert/

Cranevelt, het vijfjaarlijkse onderhoud 

in de bosstroken uitgevoerd. Er is 

bijgestuurd in de ontwikkeling van 

het bos door boom- en struiksoorten 

die te sterk gaan overheersen weg te 

halen en daarmee gewenste soorten 

meer ruimte te geven. Daarnaast 

zijn er verspreid inheemse struiken 

aangeplant. Het gaat om soorten die 

hier van nature in het bos kunnen 

groeien, maar zich niet zo snel 

van nature zullen vestigen omdat 

zaadbronnen in de directe omgeving 

ontbreken of maar weinig aanwezig 

zijn. Met het uitgevoerde onderhoud 

is gewerkt aan de duurzame 

instandhouding van de bosstroken en 

aan de vergroting van de diversiteit.

De huidige bosstroken hebben een 

relatief arme kruidachtige ondergroei. 

De ontwikkeling van de steeds ouder 

wordende bosbodem laat echter 

een veel grotere variatie toe. In de 

schaduw van beuken, eiken, hazelaars 

etc. kunnen massaal voorjaarsbloeiers 

tot ontwikkeling komen. Het gaat 

dan om bol- en knolgewasjes zoals 

bosanemoon, voorjaarshelmbloem, 

boshyacintjes, lelietje van dalen en 

salomonszegel. Ook deze zullen niet 

zo makkelijk spontaan opkomen als 

zaadbronnen onvoldoende aanwezig 

zijn.

Met de gemeente is afgesproken dat 

we in het najaar op diverse plaatsen 

in de bosstroken voorjaarsbloeiers 

aan gaan planten. De gemeente 

zorgt voor de bol- en knolgewasjes 

en wijkbewoners helpen met de 

aanplant daarvan. Komend voorjaar 

inventariseren we daarvoor de meest 

kansrijke locaties. Op plekken waar al 

voorjaarsbloeiers opkomen hoeven we 

natuurlijk niets te doen. Daar zullen ze 

zich de komende jaren geleidelijk aan 

uit gaan breiden. Op kansrijke plekken 

waar nog niets spontaan opkomt, kan 

aanplant er voor zorgen dat er extra 

kleur komt in de bosstroken.

Zondag 24 maart, organiseert de 

werkgroep Groen een wandeling 

waar deze voorjaarsbloeiers centraal 

staan. We verzamelen bij Amorijstraat 

12. De bostuin staat hier vol met 

voorjaarsbloeiers, waaronder veel 

van de soorten die ook een plek in 

de bosstroken kunnen krijgen. Naast 

een voorbereiding op de plantactie 

in het najaar kan deze wandeling 

ook inspiratie bieden om in uw eigen 

tuin meer met deze, vaak vergeten, 

inheemse bol- en knolgewasjes te 

doen.

Aanvang:	 11.00 uur

Locatie:		 Amorijstraat 12

Duur:		  ca. 1 uur

Meer kleur in de 
bosstroken in Cranevelt
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Herberg de Hanekamp is binnen het Open-
luchtmuseum de vaste stek van Wendy van 
Geenhuizen, maar je vindt haar ook wel eens 
achter de toog bij café Budel. Plezier hebben is 
voor haar een belangrijke graadmeter en dát 
vindt ze binnen het museum.  

Win-win
Herberg de Hanekamp is op het lijf geschreven 
van Wendy. “Je hebt er net wat meer tijd voor 
bezoekers. Je komt bij ze aan tafel en maakt 
een praatje; wat hebben ze al bezocht in het 
museum, waar willen ze nog naar toe? Ik voorzie 
ze graag van tips. Ik werk ook wel eens in café 
Budel en daar vind ik het leuk om geïnteresseer-
de bezoekers meer te vertellen over het histo-
rische pand en hoe het er vroeger aan toe ging 
in soortgelijke boerderijen. Eigenlijk is dat een 
win-win; bezoekers vinden het reuze interes-
sant en ik voel mij weer extra betrokken bij het 
museum en het verleden dat we delen. Dat je in 
museale gebouwen werkt en niet in standaard 
restaurants, maakt het werken in de horeca van 
het Openluchtmuseum extra speciaal.“

Interactie
Interactie met mensen is waar Wendy van 
geniet. “Het gaat mij niet alleen om het contact 
met bezoekers, maar juist ook met collega’s. 
Samenwerken aan een mooi resultaat geeft 
mij energie. Zo heb ik laatst het personeelsfeest 
georganiseerd voor mijn collega’s. Men kon 

kiezen uit verschillende activiteiten, zoals een 
workshop in de Ambachtenwerkplaats, foto in 
de fotosalon, touwslagerij of een rondleiding. Je 
komt dan in contact met collega’s van andere 
afdelingen. Dat maakt het zo leuk en afwisse-
lend. Als extra taak heb ik ook het redacteur-
schap van onze interne informatievoorziening. 
Als er nieuws is vanuit de afdeling horeca of er 
zijn leuke weetjes, zorg ik dat dit gedeeld wordt 
op het intranet.”

Warm bad
“Net voor corona uitbrak, ben ik begonnen bij 
het Openluchtmuseum. Het voelde meteen als 
een warm bad. Men laat echt merken dat ze het 
fijn vinden dat je er bent. Als er iets niet goed 
gaat, vind ik het ook belangrijk dat dat wordt 
gezegd. Maar door de band die je hebt, kan dat 
ook. Je wordt er samen alleen maar beter van. 
Er wordt gewoon goed naar elkaar geluisterd en 
men is flexibel. Qua locatie en aantal uren kun 
je heel goed aangeven wat je graag wilt. Doel is 
dat iedereen op het plekje staat dat bij hem of 
haar past.”

Gedeelde passie
Ik vind het leuk om op bijzondere plekjes te 
werken en dat is voor mij echt het Nederlands 
Openluchtmuseum. Collega’s onderling delen 
een bepaalde passie. We halen alles uit de kast 
om bezoekers een mooie dag in het museum te 
geven.

Wendy verrijkt haar toekomst 
met het verleden

‘Een biertje serveren met  een 
stukje geschiedenis  maakt 
het voor mij uniek’
Wendy van Geenhuizen

Verrijk je toekomst   
met het verleden

werkenbijhetopenluchtmuseum.nl

Ga voor een baan bij het Nederlands Openluchtmuseum
Of je nou voor of achter de schermen komt werken, bij het 
Nederlands Openluchtmuseum breng je de geschiedenis tot 
leven. En weet je wat hiervan het mooiste is? Je krijgt de kans 
met die geschiedenis mensen te verbinden. Want als je van 
en over elkaar leert, krijg je meer inzicht in jezelf en begrip 
voor een ander. Juist dit maakt dat je hier kunt werken op 
één van de meest bijzondere plekken van Nederland. Een 
betekenisvolle omgeving, vol waardevolle ontmoetingen, 
ervaringen en verbindingen. Wil jij geïnspireerd worden door 
mens, natuur en cultuur? Verrijk ook jouw toekomst met het 
verleden.



Onze buurman was nog niet zo 
lang onze buurman en op een dag 
belde hij aan. Hij waarschuwde me 
voor mijn fiets. Hij stond niet op 
slot en kon dus wel eens gestolen 
worden. Toch? Ik was verbijsterd. 
Mijn fiets stond nooit op slot. 
Als ik te lui was om hem binnen 
te zetten dan bleef hij gewoon 
buiten voor het huis staan. Dag 
en nacht. Startklaar. Zo ging dat 
al jaren. Dat het stelen van fietsen 
een onhebbelijke liefhebberij is, 
wist ik nog wel van vroeger toen 
mijn actieradius groter was en de 
kinderen nog thuis. Maar hier en 
nu, nee, ik had er geen last van. 
Maar toch, een waarschuwing gaat 
je niet in de koude kleren zitten en 
vanaf die dag zet ik bij thuiskomst 
mijn fiets altijd op slot of binnen. 
Bedankt buurman. 

Ongeveer in dezelfde tijd 
deed ik boodschappen op het 
Beethovenpleintje. Ik was klaar 
en wilde mijn fiets pakken. Maar 
tussen mij en mijn fiets stond een 
mevrouw enigszins moeizaam te 
rommelen. ‘O is dat uw fiets’, riep 
zij uit. Wat was er aan de hand? Ze 
had gezien dat mijn fiets niet op 
slot stond en wilde dat verbergen 
door haar fiets tegen de mijne te 
plaatsen. Stelen zou dan moeilijker 
gaan. Nou ja! Ik bedankte haar heel 
hartelijk en erkende dat ik nogal 
slordig was, waarop ik helemaal 
blij naar huis fietste. Wat was dit 
grappig en ontroerend, wat zijn 
er toch een lieve mensen op de 
wereld. En u begrijpt het al, ook op 
het Beethovenpleintje zet ik mijn 

fiets sinds die tijd altijd op slot al 
scoort veiligheid in onze wijk nog 
zo hoog.

Ik kan het niet laten om nog wat 
te vertellen over een paar gestolen 
fietsen, die op een bijzondere 
manier weer terugkwamen. Het 
is alweer lang geleden. Onze 
toenmalige buurmeisjes hadden in 
Klarenbeek gezwommen en waren 
op weg naar huis. Ze liepen langs 
en tussen de honderden fietsen die 
op het terrein van het zwembad 
gestald waren, tot een van hen 
zei: ‘als dat de fiets van mevrouw 
Klijn niet is!’ Onvervaard pakten 
ze (inderdaad) mijn rijwiel, de een 
tilde het achterwiel omhoog, want 
op slot, en de ander hield het stuur 
vast. Van Zwembad Klarenbeek tot 
ons pad in Cranevelt. Het moet een 
hels karwei zijn geweest en ik hoop 
dat ik ze flink beloond heb, maar 
dat ben ik inmiddels vergeten.

Een andere keer ging ik naar het 
politiebureau om melding te 
doen van een gestolen fiets. Oké. 
De agent van dienst zat aan de 
telefoon, was in staat zijn aandacht 
te verdelen en riep: ‘ho ho, wacht 
eens even, hoe ziet die fiets er 
uit?’ Dat kon ik hem vertellen, en 
vervolgens bleek het signalement 
te kloppen met de fiets die zojuist 
was gevonden door de beller die 
aan zijn oor hing. Het ging om een 
adres in ’t Broek. Ik kocht een bos 
bloemen, maar toen ik ter plekke 
aanbelde reageerde niemand. Naar 
de achterkant van het huis lopend 
zag ik onze fiets staan. 
De keukendeur was open maar op 
mijn geroep werd niet gereageerd. 
Ik wist niet beter dan de bloemen 
op het aanrecht te zetten, waarna 
ik naar huis terugfietste de weg 
omhoog.

Margo Klijn(Niet) gestolen fietsen

Obrechtstraat, 20 januari 2024

In de leukste buurt van Nederland kijk 
je al snel naar mensen die bijdragen 
aan de buurt door vrijwilligerswerk, 
commissies, groepjes, buurt-
initiatieven etc.

Ik wil graag de aandacht richten op 
iemand wiens bijdrage minstens zo 
waardevol, wellicht iets subtieler was.

Een man die tot ver voorbij zijn 
pensioen aan het werk bleef en zich 
bleef ontwikkelen; dagelijks jaagde op 
hij mooie aanbiedingen op zijn tablet 
en wees buren op wat er voorbijkwam 
op Nextdoor.

Een man die zijn leven lang twee 
banen had, bij de PTT en als 
internationaal buschauffeur bij Morren 
Reizen, later ook als chauffeur en 
coördinator tijdens evenementen bij 
Connexxion. Daarnaast was hij vrijwillig 
brandweerman en organiseerde 
personeelsreizen voor de PTT.

Een man met prachtige verhalen, maar 
altijd oog en oor voor een ander.

Een man, trots op zijn gezin, die 
naast zijn werk vanuit zijn grote hart 
iedereen in onze straat hielp waar 

hij kon, blij was voor anderen en 
meeleefde met de mensen om hem 
heen. 

Een man met een goed humeur, 
gevoel voor humor en enorme 
positiviteit, die -met een kort lontje 
voor onrecht- voor anderen streed.

Eén van zijn jarenlange frustraties was 
dat er in onze straat, de Obrechtstraat, 
bij gladheid nooit werd gestrooid, 
ondanks het grote aantal senioren dat 
er woont. 
Van gemeente Arnhem tot Omroep 
Gelderland sleepte hij erbij, om dit te 
veranderen.

Bijzondere buurman 

Vorige week reed een strooiwagen 
door onze straat. Twee dagen voordat 
hij overleed...

Een man die we gaan missen, onze 
bijzondere buurman, Martin Speijers.

Jacqueline van Eijk
 
 

06 - 11 59 65 04
info@natasjahuting.nl  |  www.natasjahuting.nl

Ongeacht of, hoe en waar u verzekerd
bent, u kunt altijd bij mij terecht. 

“Wie ooit geluk
in liefde vond, 

begraaft verdriet niet
in de grond, maar 
houdt de stille vlam

aan ’t branden 
en warmt daaraan

de lege handen.”

(ingezonden brief ) 22 23



In de Lotushouding zul je Louis 
Bosman niet snel aantreffen. 
De kans dat je de energieke 
75-jarige op een mountainbike 
voorbij ziet komen is groter, 
maar veel waarschijnlijker is het 
dat hij bezig is zich in te zetten 
voor 'mens en maatschappij' 
en zeker voor bewoners van de 
wijken Alteveer en Cranevelt. 
Maar hoe lang nog ? Want 
Louis staat op het punt om zijn 
woning aan de Bachlaan in 
te ruilen voor een heel ander 
optrekje op zijn geboortegrond 
Schaarsbergen. Zijn afscheid 
als bestuurslid bij de 
recreatieve vereniging heeft hij 
al eerder aangekondigd, maar 
de verhuizing betekent niet 'uit 
het oog uit het hart'. Zoals hij 
het zelf zegt “ik verleng mijn 
contract per jaar” en dan is het 
voor de wijken te hopen dat 
dat een terugkerend proces zal 
blijken te zijn.

Louis Bosman is zo iemand 
waarvoor de uitdrukking 'de 
motor achter' uitgevonden 
lijkt. De lijst met activiteiten 
en functies die hij binnen 
Alteveer en Cranevelt, maar 
ook daarbuiten, vervult bewijst 
dat we hier te maken hebben 
met iemand met zowel een 
goede conditie als ook een 
grote bevlogenheid. Die 
betrokkenheid “zit in mijn 
genen” en zijn brede interesse 
en het vaak ja-zeggen “zijn ook 
wel een beetje mijn valkuil”. 
Ongetwijfeld is ook Louis wel 
eens uitgeteld en is er behoefte 
aan een bankhangmoment, 
maar al met al lijken zijn vele 
bezigheden hem juist goed 
te doen en in de running 
te houden. “Voor hetzelfde 
geld was ik in de zorg terecht 
gekomen” zegt hij en eigenlijk 
is 'ie dat natuurlijk ook, op zijn 
geheel eigen manier.

Sportman
Bewegen zit hem in het 
bloed en dat leidt natuurlijk 
onvermijdelijk tot sporten. In 
de loop van de jaren beoefent 

Louis allerlei takken van sport. 
In zijn jonge jaren voetbalt hij 
in de jeugd van Vitesse, om 
wat later te ontdekken dat 
atletiek toch meer zijn ding is. 
Vooral duursport en met name 
de triathlon blijft hij lange tijd 
volhouden. Louis werd vroeger 
vaak al rennend gespot terwijl 
hij zijn hond en zichzelf uitliet.

Bestuurservaring doet 
hij onder meer op bij 
volleybalbond NEVOBO, 
onder andere als technisch 
coördinator van de daaraan 
gekoppelde vereniging voor 
volleybaloefenmeesters. 
Als coach staat hij dan ook 
al bijna 40 jaar aan het roer 
bij vooral damesteams en 
traint hij volleybaljeugd. 
Wintersport blijkt ook bij hem 
te passen en als ski-gymleraar 
beoefent hij diverse vormen 
van sneeuwglijden van ski 
tot snowboard. Een blessure 
aan zijn knie maakt in 2004 
een einde aan zijn triathlon- 
en atletiek-activiteiten. De 
racefiets biedt weer nieuwe 
mogelijkheden en, zoals eerder 
gemeld, de mountainbike 
nog meer; “want dat afzien 
op de racefiets houd ik wel 
een beetje voor gezien”. De 
snelle en bochtige MTB-routes 
op Schaarsbergen liggen 
binnenkort echt letterlijk voor 
zijn deur! Als trainer blijft 
Louis actief met zijn maandag-
damesgymclub waarmee hij 
zich erg verbonden voelt. “Ik 
functioneer denk ik beter in 
vrouwengroepen dan met 
mannen, ik spreek echt hun 
taal, misschien heb ik wel 
veel vrouwelijke hormonen”. 
Volgens Louis gaat het er 
in de club, waar ook veel 
gelachen wordt, om om zo 

Louis als sportman

Louis in actie met warmtescanner

Sociaal duizendpoot 
Louis Bosman vertrekt 
(naar Schaarsbergen)
Door Boudewijn de Koning

flexibel mogelijk te blijven 
en richt hij zich vooral op 
balans/evenwicht van de soms 
90-plus-deelneemsters. En 
ook de tafeltennisgroep op 
dezelfde avond (“even een 
kopje thee en dan verder”) 
kan blijven rekenen op zijn 
aanwezigheid en effectballen.

Wijkgevoel
Naar aanleiding van de titel 
'Beste wijk van Nederland' vat 
Louis het nog even samen. 
“De sociale cohesie is hier 
groot, dat bleek ook wel uit de 
interviews op Radio 1. Iedereen 
groet elkaar op straat in de 
wijk, het is heel prettig wonen, 
en de natuur is letterlijk heel 
dichtbij. Het is klein maar fijn 
en er is openheid, mensen 
staan snel voor elkaar klaar, 
en ook de middenstand in 
Alteveer-Cranevelt speelt 
daarin een positieve rol”.

Duizendpoot
Louis Bosman was één van de 
drijvende krachten achter het 
50-jaar-Craneveer-wijkfeest 
en de totstandkoming van het 
jubileumboek over de wijk. Na 
het succesvol afronden van 
deze twee 'karweitjes' besloot 
hij om iets gas terug te nemen 
en zijn bestuursfunctie binnen 
Craneveer te beëindigen. 
Hij blijft voor de recreatieve 
vereniging wel actief als 
coördinator technische zaken 
en bar- en bouwbeheer, 
maar zal ook op diverse 
andere plekken in en buiten 
de wijk zijn steentjes blijven 
bijdragen en zoals ie zelf zegt 
de sociale cohesie versterken. 
Hieronder een waarschijnlijk 
nooit volledig te krijgen lijst 
van activiteiten van deze 
'duizendpoot'.

• Betrokken bij het klusteam 
van de Buurtfabriek en het 
Repaircafé
• Energiecoach via 
Energiebank Arnhem en voor 
Duurzaam Craneveer
• Lid Parkeercommissie
• Vrijwillig docent elektrisch 
lassen bij De Helling
• Cursus bouw je eigen 
elektrische fiets (voor 350 
euro)
• Vrijwilliger jachthaven 
Giesbeek
• Maatschappelijk begeleider 
mens met psychologische 
problemen

Louis Bosman zou de wijken 
en bewoners kunnen gaan 
missen, maar dat lijkt niet 
voor de hand te liggen. Een 
verhuizing naar een nog 
noordelijker Arnhem (dorp 
zeggen ze in Schaarsbergen) 
op een steenworp afstand 
zal zijn verbondenheid met 
Alteveer en Cranevelt niet 
aantasten. Het 'gevaar' dat 
Schaarsbergen Louis' talenten 
en instant-hulpvaardigheid 
ontdekt is natuurlijk wel 
levensgroot aanwezig. Hoe dan 
ook, iedereen die hem kent zal 
hem en zijn partner een mooi 
vervolg bij 'de buren' gunnen. 
En mocht je ooit behoefte 
hebben aan advies op gebied 
van inkoop, bezuinigen 
of fundraising dan kun je 
terecht bij deze prijsbewuste 
Arnhemmer die soepel naar de 
gulden terugrekent.

Louis Bosman

1949 Geboren op Schaarsbergen.
1953 Vanaf zijn vierde woont 
hij met zijn ouders op de 
Geitenkamp, daarna volgen 
Oosterbeek, Nijmegen, 
Drimmelen, Baak, Vorden en 
opnieuw Arnhem
1971 Leraar elektrotechniek
1979 Opleiding lichamelijke 
opvoeding
Daarna volgen studies en 
cursussen in oa:
1980 Sportmassage
1983 Academie Lichamelijke 
Opvoeding
1985 Zwangerschapsgymnastiek
1987 Volleybalcoach
1989 Ergonomie
1994 Fysiotherapie
In de door hem zelf opgerichte 
EGB (Stichting Ergonomie en 
Gezond Bewegen) leert hij 
onder meer verplegers hoe 
ze verantwoord patiënten 
kunnen tillen. Ergonomie wordt 
uiteindelijk zijn specialisme en 
als ZZP'er biedt hij 'scholing 
en advies ter preventie en 
reductie van klachten aan het 
bewegingsapparaat'. Zijn bedrijf 
heet 'Save a back Europe'.

 Louis Bosman woont samen met 
zijn vrouw Gracia en hun hond 
Rocco
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Gedachten en herinneringen 
Leo Kaandorp (1934-2023) 

1944 
Als we zondags uit de 
kerk komen en over de 
Apeldoornseweg lopen, komen 
er drommen bommenwerpers 
over op weg naar Duitsland. Ze 
vliegen in groepjes bij elkaar. 
Vanaf de grond wordt veel 
op ze geschoten, te zien aan 
de donkere wolkjes bij het 
ontploffen van de granaten. 
Plotseling is er een voltreffer, 
een toestel is een grote 
vuurbal, de rest vliegt gewoon 
verder, maar ik vraag me wel 
af wat die mensen gevoeld 
moeten hebben als je zo je 
kameraden ziet verdwijnen. 
Op 17 september 1944 is 
iedereen in rep en roer, 
plotseling komen er heel veel 
vliegtuigen laag over en bij 
Oosterbeek worden duizenden 
parachutisten gedropt. Ik zit 
bij mijn vriend Hennie Mekels 
aan de overkant van de straat 
op zolder, het huis staat op de 
hoek van de straat en kijkt uit 
over de Beethovenlaan. We 
kunnen er heel veel weg kijken. 
Zo iets heb ik van mijn leven 
nog niet gezien, zij komen ons 

bevrijden van de Duitsers. Dan 
op eens zien we een vliegtuig 
in brand vliegen, op het laatst 
zien we er nog een paar 
mensen uitspringen. Het komt 
recht op ons af. Iedereen rent 
als een gek naar beneden. Het 
blijkt in een flauwe linkerbocht 
richting Delen te vliegen. 
Na de oorlog ergens eind 1945 
ga ik er met mijn broer Jaap 
naartoe, met een mes gaat hij 
repen van de banden snijden, 
die gaan dan ook om de velgen 
van de fiets, want luchtbanden 
zijn nog niet te krijgen! Voor 
mij is zo’n vliegtuig heerlijk 
speelgoed, ik zit op de plaats 
van de bommenrichter 
in de neus en doe alsof ik 
Duitsland bombardeer. Op 
de vliegerstoel kijk ik uit naar 
al die meters met vreemde 
opschriften, niet wetende dat 
het later mijn vak zou worden. 
De strijd om Arnhem duurt 
een dag of 3 en mislukt. Het 
zal de geschiedenis in gaan 
als een ‘brug te ver’. Ons leven 
wordt er niet makkelijker 
op, vooral als er geen water 
meer uit de kranen komt. 

Na het overlijden van mijn vader vond ik een schrift met 
gedachten en herinneringen over Alteveer rond de 2e 

wereldoorlog. Na zijn pensioen is mijn vader hierover gaan 
schrijven. Deze gedetailleerde beschrijvingen wil ik graag met 

de mensen uit onze wijk delen. 
Ingrid Kaandorp

Leo vlak na de oorlog

Een pagina uit het schrift

We moeten er voor naar het 
Openluchtmuseum, daar is 
een well bij de watermolen. 
Zo’n ding heeft maar beperkte 
capaciteit, dus moeten we in 
de rij staan en wachten tot er 
genoeg water is, dan met een 
half emmertje vol naar huis 
lopen en zorgen dat er geen 
druppel uit klotst.

Op een avond staat de 
straat ineens vol met Duitse 
legerauto’s. We krijgen 
inkwartiering. Mijn vader gaat 
er alvast een uitzoeken, beter 
dan afwachten. In de keuken 
zit een Duitse soldaat. Hij ruikt 
zoals alle Duitse militairen, 
het is de lucht van zeep of 
desinfectiemiddel, zoals ik 
ook vaak rook als ik naast ze 
in de tram stond. Hij heet Paul 
Mengelhaus en is eigenlijk 
een spoorbeambte uit het 
Ruhrgebied. Het is eigenlijk 
een best vriendelijke man, 
hij neemt soms eten voor 
ons mee en mijn zus Anneke 
(5 jaar) neemt hij mee naar 
de dierentuin, waar hij met 
haar over het hek klimt, want 
is het is gesloten. Hij vraagt 
waar de Engelsen zijn. Hij 
heeft jaren in Rusland moeten 
vechten en nu moet hij tegen 
de Engelsen vechten na 
opnieuw bevoorraad te zijn. 
Plotseling komt er bevel om 
te vertrekken en voor we het 
weten is de straat weer leeg. 
Er wordt weer gevochten en 
vooral bij luchtgevechten 
zitten we in de kelder, die mijn 
vader met een dikke paal in 
het midden gesteund heeft. 
We mogen alleen naar boven 
voor toiletbezoek en dat moet 
ik om de haverklap, want ik wil 
natuurlijk zo’n luchtgevecht 
ook wel eens zien, maar het 

zijn alleen de geluiden, niets 
te zien in de lucht en in straat 
is geen levend wezen meer 
te bekennen. Na een aantal 
dagen wordt het rustiger en ik 
hoor dat het Duitse leger terug 
is en op de Apeldoornseweg 
staat. We gaan er naartoe om te 
kijken en bij aankomst schrik ik 
me rot. Wat een puinhoop, van 
al die nieuwe wagens is niets 
goeds meer over. We vragen 
naar Paul Mengelhaus maar 
moeten het opgeven. Hij is er 
niet meer wordt ons verteld. 
Als jongen van 10 jaar weet je 
niet wat je daarmee aan moet, 
voor het eerst zag ik een Duitse 
soldaat als mens en dringt het 
zinloze van een oorlog tot je 
door. Zelfs als ik dit na bijna 
60 jaar later neerschrijf en de 
oorlog tegen Irak (april 2003) 
in volle hevigheid aan de gang 
is, zit ik er nog lang over te 
piekeren.

Er gaan een aantal dagen 
voorbij en we worden 
opgeschrikt met de 
mededeling dat wij binnen 
enkele uren ons huis uit 
moeten. De hele stad wordt 
geëvacueerd. Alom heerst 
paniek. Wat neem je mee en 
wat niet. Het konijn wordt 
geslacht en terwijl mijn moeder 
zenuwachtig in de keuken 
dingen zoekt breekt mijn 
vader de vloer in de huiskamer 
open om er kostbaarheden, 
zoals zilveren bestek en wat 
dies meer zij te verstoppen. 
Later zou blijken, dat het voor 
de Duitsers een koud kunstje 
was om alles te vinden, want 
iedereen doet zoiets. Tijdens 
onze afwezigheid zou de hele 
stad leeggeroofd worden. 
Treinladingen vol dingen 
gingen naar Duitsland met het 

opschrift: “Hielfe aus Holland” 
naar de gebombardeerde 
steden.

Ik sta in de voorkamer naar 
buiten te kijken. Overburen 
hebben een oude kinderwagen 
van zolder gehaald en laden er 
van alles op, zelfs beddengoed, 
totdat het ding topzwaar 
wordt en bijna omvalt. Oude 
fietsen, alles wat maar wielen 
heeft komt tevoorschijn. 
Huis aan huis is men aan het 
pakken. Wat zal de toekomst 
ons brengen? Ten zuiden 
van de Schelmseweg moet 
alles weg zijn en we krijgen 
te horen dat er mensen naar 
het openluchtmuseum gaan, 
dus dat wordt onze eerste 
bestemming.

We zijn niet de enigen, half 
Alteveer gaat die kant op. Bij 
de ingang, (toen nog aan de 
Schelmseweg) staat al een hele 
rij...

In de volgende Craneveer leest u 
verder over hoe het Leo verging 
op het Openluchtmuseum en 
daarna.
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Leo vlak na de oorlog
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Inloop & Horsterhof elke dinsdag 13:30 - 15:30 
Zangkoor de Zyp  elke dinsdag 10:00 – 12:00 
Atelier Buurtfabriek elke donderdag 10:00 - 12:00 
Soepalarm  4 maart (1 april níet i.v.m. Pasen) 12:00 - 13:00 
Buurtfabriek Repareert 5 maart en 2 april 19:30 - 21:30 
Buurt aan Tafel   14 februari en 13 maart 18.00 - 20.00  
Deel je maaltijd  18 februari en 17 maart 17:00 – 18:30 
Samen Koken  22 februari en 28 maart 16:00 - 19:30 

NL Doet: groene handen gezocht voor 16 maart  
Het is weer tijd voor NL Doet! De landelijke actie om je 
handen uit de mouwen te steken en samen met buren te 
werken aan een mooi project in jouw omgeving. Bij de 
Buurtfabriek zijn we op zaterdag 16 maart in de weer 
met de Smulroute, de moestuin en het vullen van het 
bijenhotel. Kom je ook kijken? Of een handje 
meewerken tussen 10.00 en 14.00 uur? Meld je even aan 
als je van plan bent te komen: info@onzebuurtfabriek.nl. 
Dan zorgen wij voor wat lekkers bij de arbeid. 

Op de werkvloer: opening Rozetje verschoven 
De opening op 5 april van de mini bibliotheek in de Buurtfabriek laat nog even op zich 
wachten. Om een Rozetje te realiseren zijn we samen met onze partners hard aan de slag om 
subsidie binnen te halen. Dit heeft onverhoopt vertraging opgelopen. De plannen zijn zeker 
niet van de baan en worden dit voorjaar met spoed voortgezet. We hopen binnenkort een 
nieuwe datum te kunnen lanceren. Houdt hiervoor onze sociale media en de Craneveer in de 
gaten. 

Bezigheden moestuin 
Het moestuin seizoen komt er weer aan. We hebben 
een actief groepje tuiniers die in het voorjaar aan de 
slag gaan om kruiden en groenten te planten voor 
onder meer Buurt aan Tafel. Niet de volledige 
ingrediënten, maar een leuk aanbod voor een 
bijgerecht, soep of salade. Ook is het de bedoeling 
dat er kruiden komen voor de thee. En de oude 
zandbak ondergaat een verandering als het zonnetje 
gaat schijnen. Nieuwsgierig? Kom gerust een keer 
een kijkje nemen.  

Abboneren nieuwsbrief 
Wil jij als eerste op de hoogte zijn van onze activiteiten en mededelingen? Ontvang je graag 
nieuws van de Buurtfabriek gemakkelijk in jouw mailbox? Meld je dan nu aan voor onze 
nieuwsbrief: info@onzebuurtfabriek.nl. Deze verschijnt ongeveer tweemaandelijks en als er een 
speciale gelegenheid is.  
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Oproep: spelletjesavond 
We gaan een spelletjesavond organiseren. 
Meerdere geluiden uit de wijk geven aan dat hier 
behoefte aan is. Een vaste avond met buurtgenoten 
spelletjes spelen als 30 Seconds, Monopoly, Catan 
of Carcassonne bijvoorbeeld. Met een lekker 
drankje of hapje erbij. Wil jij dit ook? Of lijkt het je 
leuk om dit mede te organiseren? Eigen ideeën en 
inbreng zijn natuurlijk van harte welkom! Laat van je 
horen als je mee wilt doen of mee wilt organiseren 
info@onzebuurtfabriek.nl. Dan kunnen wij dit snel 
realiseren.  

Soepalarm een succes! 
Het soepalarm van vorig jaar was een groot succes. Steeds meer 
mensen hebben de weg naar een kommetje soep gevonden op 
de eerste maandag van de maand. Ook dit jaar gaat de activiteit 
door. Zelfs op 1 januari 2024 was er een groepje buurtgenoten 
die hebben genoten van de maandelijkse soep als aftrap van dit 
jaar. Kom jij ook eens proeven van de biologische verse soep (2 
euro voor een portie) ? Soep meenemen en thuis opeten is ook 
een optie. Maandag 4 maart is de aankomende keer, die op 
maandag 1 april echter vervalt vanwege Tweede Paasdag. 

Gemist: radiouitzendingen vanuit de meest tevreden wijk!  
Heb jij de radio-uitzendingen van het NPO radio 1 programma “5 Dagen” al beluisterd? Vorig 
jaar november stond de bus van radio 1 pal naast de Buurtfabriek. Van 6 t/m 10 november 
waren er uitzendingen over het geheim van de meest tevreden wijk van Nederland. Deze kun je 
nog steeds beluisteren op nporadio1.nl/gemist (zoek op datum). Sociale veiligheid en veel 
groen waren twee belangrijke kenmerken van dit geheim. De presentatoren waren bij 
activiteiten van de Buurtfabriek en hebben meerdere wijkbewoners en betrokkenen van de 
Buurtfabriek geinterviewd. Bij het Soepalarm, Lampionnen maken en Buurtfabriek Repareert 
komen zij aan het woord. Dus wil je sfeer proeven van onder meer deze activiteiten vanuit je 
luie stoel? Luister dan lekker op je gemak uitzending gemist van NPO radio 1.  

Volg ons op facebook of instagram! 
Meer informatie over onze activitteiten of het reilen en zeilen van de Buurtfabriek? 
Wekelijks plaatsen we een actueel bericht op facebook: @buurtfabriekarnhem en  
op instagram: @buurtfabriek. Ook plaatsen we berichten op de app Nextdoor.  

contact | meer info | vragen    
 06 – 57 11 00 48  -  www.onzebuurtfabriek.nl  -  info@onzebuurtfabriek.nl 
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www.houweronderhoud.nl
Lisztstraat 13-2, Arnhem, Tel. 06-51 285 283

info@houweronderhoud.nl

Specialismen
>  Electro- & Installatietechniek
>  Timmer, Bouw & Isolatie
>  Dak, Dakramen & Zinkwerk
>  Slotenservice
>  Riolering
>  Woning Ergonomisch Aanpassen
>  VvE & Studentenhuizen Onderhoud
>  Keurmeester van Woningen NEN 8025
> Gecertificeerde Inspectie & Onderhoud
    van Noodverlichting

Onderhoud- & Renovatiebedrijf
D Houwer

 

Sweelincklaan 22 - 6815 BH Arnhem
Aanmelden of voor meer informatie:
Cindy@YogaLibra.nl  www.yogalibra.nl

Privé yoga en groepslessen
Lichaamsmassages bij blessures 
     of als ontspanning van lichaam en geest

Zaterdag 2 maart bij Yoga Libra: 
13.00 - 15.00 uur Kundalini yoga XL
15.30 - 17.00 uur mantra zingen met gitarist Joost. 

Aanmelden (vóór 24 februari) en voor meer informatie:
Cindy@YogaLibra.nl
Train je lichaam, disciplineer je geest en 
word vrienden met je ziel. 
Kundalini yoga is de yoga van de energie en het
bewustzijn. Een Kundalini yogales bevat pranayama 
(ademwerk), dynamische fysieke inspanning, ontspanning 
en meditatie. 
 

PLANBSTUDIO.NL - CONTACT @ PLANBSTUDIO.NL - DIEPENBROCKLAAN 58 - 6815 AK ARNHEM - +31(0)620985523

Samen jouw ultieme woning ontwerpen? 
Kijk wat we van plan zijn op 

planbstudio.nl. 

@planbstudio_nl

volg ons!

het bureau voor moderne architectuur, interieur en landschap

In de 7 straatjes van Arnhem
Kerkstraat 41a

www.servies.nl

Wij maken thuis eten tot een feest!




WIJ STAAN GRAAG VOOR U KLAAR:
VAN PARTICULIEREN,  ZORGINSTELLINGEN,

BEDRIJVEN TOT EN MET HOTELSERVICE!

OREMUSPLEIN 3 - 6815 DN ARNHEM - 026 - 44 51 261
WWW.WASTOWASSERETTEARNHEM.NL

SERVICE AAN HUIS

Wasto Service viert het
12½ jarig bestaan!

Om dit te vieren nodigen wij alle 
wijkbewoners uit

op zaterdag 10 febr. 14.00 -17.00 uur



Oremusplein 2, 6815 DN Arnhem  |  www.pjsalon.nl   |  Tel. 06 13 638 282 / 026 44 30 296

OPEN INGST I JDEN
Maandag	   Gesloten
Dinsdag	    09:00 - 17:30
Woensdag  09:00 - 17:30
Donderdag  09:00 - 17:30
Vrijdag	    09:00 - 17:30
Zaterdag	    08:00 - 14:30
Zondag	    Gesloten

Alle wijkbewoners die ons op de open dag verrasten 
met een bezoek willen wij hartelijk bedanken! 

Uw komst en de vele mooie bloemen en cadeautjes 
hebben ons enorm blij gemaakt! Een warm welkom!

Goed nieuws!
De kabelstoring waar 
we vanaf de eerste dag 
zoveel last hebben 
gehad is eindelijk 

verholpen!
U kunt weer online een 
afspraak maken en 
gebruik maken van 
pin-betalingen!
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Wijkbewoners met een houtkachel kunnen op de website van Stookmelder zien of het 
verantwoord is om hout te stoken. 
Op de website https://www.atlasleefomgeving.nl/stookwijzer kun je zien of er bij jou 
sprake is van overlast door je adres in te geven. Een actueel overzicht geeft vervolgens 
per uur aan hoe de luchtkwaliteit ter plekke is. Niet alleen houtstokers maar ook mede 
wijkbewoners kunnen daar zien of er daadwerkelijk sprake is van overlast.

STOOKWIJZER 

VUL HIER JE ADRES IN

Let op: stoken zorgt voor overlast 
en luchtverontreiniging
Dit is een momentopname bij code geel. De rook blijft dan niet 
hangen omdat er genoeg wind staat. Ook is de luchtkwaliteit 
dan voldoende. Maar stoken zorgt ook dan voor overlast en 
luchtverontreiniging. 
Houd rekening met je buren.



Omdat elk mens uniek is

’Zo’n rieten kist vind ik wel mooi. 

Dat is weer eens wat anders. 

En dan geen bloemen, liever. 

Die verwelken toch maar.

En dan het Zwanenmeer van Tschaikovsky. 

Dat duurt lekker lang.’

Een gedenkwaardige uitvaart is altijd een persoonlijke uitvaart 

die je intens kunt beleven, omdat je de geruststelling hebt dat 

alles tot in detail is geregeld. Vóór de uitvaart, tijdens en daarna. 

Rouwcentrum Kramer Weg langs de Begraafplaatsen 3  6815 AZ  Arnhem
Tel. 026-442 31 02  E-mail kantoor@kramerbv.nl

www.uitvaartverzorgingkramer.nl 

Voor AL uw voorkomende
dakwerkzaamheden!!

Vernieuwen en reparatie van o.a.:
• Zinken goten
• Bitumineuze dakbedekking
• Pannen daken
• Dakramen
• Zinken dakkapellen
• Loodwerk
• Trespa, Keralit enz. ........

      Telefoon: 0316 - 26 70 12

   www.dakdekkersbedrijfjurriens.nl

Speciale momenten
verdienen speciale bloemen

Oremusplein 4, 6815 DN Arnhem,T 026 35 17 148
bestel@flowbloemisten.nl

Kijk ook eens op www.flowbloemisten.nl 
als u een mooi boeket wilt laten bezorgen!

 

't Anthonie 50  -  69 32 JN  Westervoort
Tel. 026 - 78 56 130  /  Mob. 06 51 164  851

www.bdto.nl

alle voorkomende 
dak werkzaamheden

Oremusplein 58-60 Arnhem
www.lifeinmotion.nl (026) 389 35 00

Leven is bewegen! 
Sport en fysiotherapie 

onder één dak!

Het is natuurlijk nooit te laat 
om in beweging te komen! 

Onze openingstijden* bieden 
ruimschoots gelegenheid om 

één of meerdere keren per 
week aan jezelf te werken.

Dus... trek je jas aan en kom 
langs, dan kijken we samen 

naar de tijden die jou het beste 
uitkomen.

Bellen mag ook, als je nu even 
geen tijd hebt.

*Kijk voor de openingstijden op onze website!

Hoe laat 
kom jíj sporten?
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Heerlijk dat voorjaar.

Het is de ontluikende yange energie die je 
voelt, de energie die verwarmt en naar buiten 
gericht is. Het is de energie die zorgt dat aller-
hande plantjes boven de grond komen, die 
zorgt dat bloemknoppen openen en die 
maakt dat we zelf ook de ramen open zetten 
en naar buiten willen. Die ons zelf opent.

Bij het voorjaar hoort ook het element hout: 
het element van het nieuwe begin, de 
geboorte en groei.

Hooikoorts heeft meestal niets met hooi te 
maken. Hooikoorts is een afwijkende reactie 
van het lichaam op vreemde stoffen. 
De verdediging van het lichaam zorgt voor 
een te heftige afweerreactie waar we last van 
krijgen. Dat weten mensen die vroeg in het 
voorjaar last hebben van niezen en geïrri-
teerde ogen maar al te goed. In februari en 
maart zijn de pollen van de els en de hazelaar 
actief, om al snel door de es en de berk 
gevolgd te worden. De grassen zijn pas in de 
zomer aan de beurt. Door de zachte winters 
lijkt het hooikoortsseizoen tegenwoordig iets 
vroeger te beginnen.

Met acupunctuur kan de jeuk, de neusloop 

Advertentie

Bas van der Togt
Acupunctuurpraktijk  van  der Togt
Sweelincklaan 42 
telefoon:  06 54 604 004
email: acupunctuur@online.nl
www.acupunctuurvandertogt.nl
www.cosmetische-acupunctuur.nl

COLUMN  ACUPUNCTUUR:                            Hooikoorts

en het geïrriteerde gevoel behandeld 
worden. Hooikoorts kan te maken hebben 
met een disbalans van het houtelement. De 
vrije stroom van de energie is verstoord en 
de symptomen kunnen heel plotseling 
optreden.

De Nederlandse Vereniging voor 
Acupunctuur heeft in 1997 een landelijk 
onderzoek laten uitvoeren naar behandeling 
van hooikoorts. 
Er deden ruim 2000 patiënten aan mee.
De resultaten waren positief: na acupunc-
tuurbehandeling had 61% duidelijk minder 
klachten of was geheel klachtenvrij, 17% had 
iets minder klachten en 11% merkte geen 
positief resultaat (en 11% vulde de enquête 
fout in).

Er wordt aangeraden de behandeling van 
hooikoorts te starten een paar weken 
voordat er gewoonlijk symptomen 
optreden. 
En als het dan goed resultaat oplevert, is het 
toch nog mogelijk om heerlijk vrij van het 
voorjaar en de zomer te genieten.

Tip: was of spoel je haren voor dat je naar 
bed gaat. Je laat dan geen pollen waar je last 
van kan krijgen achter op je kussen.

 

 
Ontdek bij Veerkracht wat jouw kracht is. Door middel van doelgericht sporten onder 

deskundige begeleiding van ervaren trainers bereik jij jouw doelen! 
1-op-1- training, small group training (max 4 pers), bokszaktraining,  

Parkinsonboksen, voeding en coaching. 
   

U kunt bij ons ook terecht voor: 
Manuele therapie, Geriatriefysiotherapie, Claudicatio Intermittens, 
 Draaiduizeligheid, Tinnitus, NAH, Long- en Oedeemfysiotherapie. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
 

Mozartstraat 2       Beethovenlaan 70 
6815 CT Arnhem       6815 BM  Arnhem 
tel: 026-4433252       tel: 06-23103081 
info@fysiotherapieveerkracht.nl      sport@fysiotherapieveerkracht.nl 

 
wanneer noodzakelijk behandelen wij aan huis 

 
 

U kunt bij ons ook terecht voor:
Manuele therapie, Geriatriefysiotherapie, Claudicatio Intermittens,
 Draaiduizeligheid, Tinnitus, NAH, Long- en Oedeemfysiotherapie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

openingstijden MAandag gesloten
 dinsdag 14:00 - 20.oo uur 
 woensdag 14:00 - 20.oo uur
 donderdag 12:00 - 20.oo uur
 vrijdag 12:00 - 20.oo uur
 zaterdag 12:00 - 20.oo uur
 zondag 15:00 - 20.oo uur

Beethovenlaan 72   |   6815 BM Arnhem   |   026 - 351 6226

OOK VOOR GROTE BESTELLINGEN & CATERING!



WOORDZOEKER Winter(harde) planten

Oplossing gevonden? Stuur deze binnen twee weken na verschijnen van dit blad naar: 
prijsvraag@craneveer.nl. Je maakt dan kans op een leuke prijs!
Een briefje naar: Oplossing Woordzoeker Craneveer - Sweelincklaan 22 - 6815 BH Arnhem mag ook!

Zoek alle woorden op in het veld en streep 
elk gevonden woord door. 
Woorden kunnen horizontaal, verticaal en 
diagonaal staan. 
Als u alle woorden hebt gevonden en 
doorgestreept blijven een aantal letters 
over. 
Zet deze vanaf linksboven tot rechtsonder 
lezend in de vakjes hieronder.
Samen vormen ze een leesbare zin.

Oplossing

Het antwoord van de 
vorige woordzoeker was: 
Craneveer wenst u fijne 
feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar
De winnaar is Peter van Vught, 
wonende in 't Altevelt, en 
sinds 3 jaar weer gelukkig in 
de liefde nadat hij weduwnaar 
was geworden. Het is de 1e keer 
sinds 25 mei 1952 dat hij een 
prijs won, dus komt deze prijs 
van drogisterij Alteveer op het 
Beethovenplein bij de juiste 
winnaar terecht. 
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winter(harde) plant
S L I E S W I N T E R V A S T

F N W N T A D K A B M E O L B

R S E I Ĳ N W F U J I K E R S

A O D E N M A E E H T G R E B

A O I E U T S L G B A L K O N

L R E V E W E A P R R A N D E

E T H R T W K R J R E I N T E

Z S R E I E O L B R E T N I W

A R E R N I U T O L E T N I N

H E T K L I M O P K O T N I Z

R K N M A H O N I A J E N I W

E W I N T E R H A R D E M I W

V O W W I N T E R G R O E N W

O M E G R O E N B L Ĳ V E N D

T R T E I N O K A R E T N I W

BALKON
BERGTHEE
BLOEMBAK
FUJIKERS
GROENBLĲVEND
KERSTROOS
KLIMOP
MAHONIA
SNEEUWKLOKJE
TOVERHAZELAAR
TUIN
WINTERAKONIET
WINTERBLOEIERS
WINTERBLOEM
WINTERGEWAS
WINTERGROEN
WINTERHARD
WINTERHEIDE
WINTERJASMĲN
WINTERPLANT
WINTERVAST

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing
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Overige activiteiten 55+

Rustige Yoga door Irene Antoniesen 06-40 455 995 of email I.Antoniesen@upcmail.nl
en informatie op www.yoga-en-spel-arnhem.nl

Gymfit 60+ Informatie bij de docent: Jean Replier 06-34  966 350

De meeste Craneveer activiteiten vinden plaats van september tot juni. Er zijn echter ook 
groepen die in juni of nog langer doorgaan, meer informatie hierover is bij de 
groepsvertegenwoordiger bekend. 
De recreatiezaalactiviteiten gaan meestal door in de korte vakanties, uitgezonderd de 
kerstvakantie. Voor informatie kunt u bellen met Marjan van Roon, 026 -35 100 51 of via 
activiteiten@craneveer.nl
De recreatiezaal en ingang gymzalen zijn te vinden in de bocht van de Viottastraat, op het 
terrein van de scholen.

Richtlijnen lidmaatschap Craneveer
Nieuwe leden mogen twee keer meekijken of meedoen voor ze zich inschrijven via opgaveformulier 
en dit opsturen of bezorgen bij de ledenadministratie: Halévystraat 8, 6815 HC Arnhem.

Betalen van contributie
In het najaar (of na aanmelden gedurende het seizoen) ontvangt ieder lid via de groeps-
vertegenwoordiger of per mail een rekening voor de contributie. 
Te betalen aan: Craneveer reknr. NL64 RABO 0381602044 t.n.v. penningmeester Craneveer te 
Arnhem.

Opzegging van het lidmaatschap
Opzeggen met ingang van het nieuwe seizoen dient schriftelijk of per mail te geschieden bij de leden-
administratie Halévystraat 8, 6815 HC Arnhem en wel voor 1 september: admin@craneveer.nl.
Het midden in het seizoen beëindigen van deelname aan een activiteit ontheft leden niet van de 
verplichting de contributie over het hele seizoen te voldoen.

Vormgeving: 
Nico Heimans en Nienke Hoekstra

Druk: DrukwerkMax, Rotterdam
Oplage: 1800 exemplaren

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van 
ingezonden stukken en adverteerders. De redactie behoudt zich 
het recht voor ingezonden stukken en/of advertenties in te korten 
of te weigeren zonder opgaaf van reden(en).

Colofon
Redactie Wijkblad Craneveer
redactie@craneveer.nl

Ryklof Wander  •  Redactielid
Loospad 9  •  026 - 44 526  07

Cindy Steegs  •  Redactielid
06 - 44 504 337

Nienke Hoekstra  •  Redactielid 
en vormgeving

Inge Aarntzen - Rutten  •  Redactielid
Judith Graafsma  •  Redactielid
Marijne Brugman - Wieringa  •  Redactielid
Eva Wissenburg  •  Redactielid
Nico Heimans •  Vormgeving
info@nicoheimans.nl

Informatie over adverteren?
Inge Aarntzen - Rutten
advertenties@craneveer.nl

Bezorging Craneveer
Judith Graafsma •  Coördinatie	
bezorging@craneveer.nl

Bestuur Recreatieve Vereniging
Craneveer
Sylvia Kortenraij • Voorzitter 
en • Ledenadministratie
Halévystraat 8  •  026-35 137 54
Marjan van Roon • Secretaris
Chopinstraat 15  •  026-35 100  51
Ineke Langelaar • Penningmeester
Cindy te Boome
Cattepoelseweg
Petra Harmsen
Bachlaan

bestuur@craneveer.nl
admin@craneveer.nl (Ledenadministratie)

penningmeester@craneveer.nl

Wijkraad Alteveer/Cranevelt
Maurice Lankheet • voorzitter
06 -14 408 066
Monique Steenkamer • secretaris
wijkraad@craneveer.nl

Michiel Spee
wijkraad@craneveer.nl
Jenine Hingstman
06 - 23 143 318
Marjan van Roon
026 - 35 100 51
Ryklof Wander
026 - 44 526 07

Werkgroepen
Verkeer & Parkeren
verkeer@craneveer.nl

Stichting Buurtfabriek
info@onzebuurtfabriek.nl

Rijnstate
rijnstate@craneveer.nl

Coöperatie Duurzaam Craneveer
info@duurzaamcraneveer.nl

Redactie Website www.craneveer.nl
Ineke Langelaar
Gracia Bosman
website@craneveer.nl

Vertrouwenscontactpersonen:
Desiree van Rookhuijsen
Whatsapp 06-15 154 457
desireevanr@hotmail.com

Maurice Lankheet  06 -14  408 0 66

Activiteitenschema CRANEVEER
	 14.00 - 16.30 uur	 Biljarten	 Recreatiezaal

	
19.00- 20.15 uur	 Keep Fit	 Gymzaal beneden/

			   Recreatiezaal
	 19.30 - 21.30 uur	 Tafeltennis	 Gymzaal beneden
	 20.00 - 21.30 uur	 Badminton	 Gymzaal boven

	 09.30 - 12.00 uur	 Schilderen	 Recreatiezaal
	 12.30 - 14.00 uur	 Biljarten	 Recreatiezaal
	 15.30 - 16.30 uur	 Ismakogie	 Recreatiezaal
	 20.00 - 22.00 uur	 Badminton	 Gymzaal beneden

	 18.45 - 19.45 uur	 Zumba	 Gymzaal beneden
	 20.00 - 22.00 uur	 Nomen Nescio (koor)	 Recreatiezaal

	 14.00 - 15.00 uur	 Gymfit 60+	 Recreatiezaal
	 15.45 - 16.45 uur	 Rustige Yoga*	 Recreatiezaal
	 20.30 - 22.00 uur	 Volleybal	 Gymzaal beneden
	 20.00 - 21.30 uur	 Badminton	 Gymzaal boven

	 10.00 - 12.30 uur	 Biljarten	 Recreatiezaal

	 10.30 - 11.30 uur	 Zaalvoetbal	 Gymzaal beneden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

 
Vrijdag

Zaterdag

38 39



WEGENS 

SUCCES 

VERLENGD!

Wegens succes verlengd t/m zondag 25 februari

Kijk voor alle informatie op burgerszoo.nl/ijstijd


